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Standart Dergi Bir Hayal Mahsulleri Ofisi İştirakidir 


Her Beşiktaşlının hayatında Beşiktaş'ı koyduğu yer farklıdır. Kimisi bir hafta sonu eğlencesi olarak görür, kimi sadece sorulunca cevap vermek için Beşiktaşlıdır. 
Kimini hayatın içinde tutan Beşiktaş'tır, kimi hayatının merkezine Beşiktaş'ı koymuştur. Ama mutlak olan bir şey vardır ki, Beşiktaş kurulduğu günden beri milyonlarca insanın ortak paydası olmuştur. 
1900'lerin başından beri pek çok kişinin hayatına dokunan bu koca çınarın bugünlere gelmesinde bazı insanlar vardır ki, kendisinden on yıllar sonra Bu insanlar, hemen hemen her insanın hayali olan “kalıcı olmak” idealinin kitabını yazmış insanlardır. 
Dünyaya bir sevda, bir mücadele, bir yaşama amacı, bir mutluluk kaynağı, bir hayat öğretmeni bırakmışlardır. 

Dün, bugün ve yarın Beşiktaş ile hemhâl olmuş ve olacak herkesin hayatına dokunmuş bir büyük insan var. Bu şerefe, Ahmet Şerafettin Bey nail oldu. Bu dünyadan bedenen çok erken ayrılan bu 


zat, belki de vefat ederken bu kadar kalıcı olacağını düşünmemişti bile, Ama biz bugün Beşiktaş armasına her bakışımızda onu görüyoruz. Her gol sevincimizde Şeref, her maça gidiş heyecanımızda Şeref, dehşetli güzel düşlerle uyuduğumuz her gecede Şeref var, Beşiktaş sevdasının timsali olan bu güzel adamı tanımak, Şeref'in açtığı yoldan gidecek nesiller yaratmak için çok önemli, 

Beşiktaş tarihi boyunca elde ettiği tüm başarıları birlik olarak elde etmiştir. 
Yönetimi, teknik kadrosu, takımı ve taraftarı aynı mentalitede ve aynı heveste olduğu zaman Beşiktaş için başarı kaçınılmaz olmuştur. Ama bu birlik ruhu Beşiktaş'ın temelinden gelir. Beşiktaş'ta bulunan tüm takımların aynı çatı altında bulunması gerektiğini düşünen Ahmet Şerafettin Bey, 
1911 yılında civarda bulunan Valideçeşme ve 
Basiret takımlarını Beşiktaş bünyesine katmıştır. Böylece 1903'te tohumları atılan Beşiktaş'a can suyunu 1911 yılında Ahmet Şerafettin Bey vermiştir. 


Beşiktaş'a emek vermek için pek çok yeterliliğiniz olmalı. Ama en önemlilerinden biri sadakâttir. 
Gururu ve egoları ezip geçecek ağır bir sadakât şarttır. Bu, Beşiktaş'ın can suyunda vardır zaten. 
Kulüplerin birleşimi sonrası Beşiktaş'ta hızla gelişen futbol branşı, bazı huzursuzluklara neden olmuştur. Ahmet Şerafettin Bey bunun üzerine Beşiktaş'tan ayrılmış, Sebat isminde yeni bir kulüp kurmuştur. Ancak Beşiktaş'la Sebat arasında oynanan ve Sebat'ın galip geldiği bir maç sonrası Şeref Bey tekrar Beşiktaş'a dönmüştür. Her türlü küskünlüğe ve çatışmalara rağmen Beşiktaş'tan yüz çevirmek o günden bugüne mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. 

Beşiktaş eğiticidir. İlmi okuldan, hayatı Beşiktaş'tan öğrenir pek çok taraftar. O tribünlerde bulunmak, hayatın anlamını aramaktır bir nevi. Beşiktaş'ın geçmişinden gelir bu eğiticilik, Ahmet Şerafettin Bey aynı zamanda bir muâllimdir. Memlekete hizmetlerinin sınırı olmamıştır. Her yönden yaptıklarının yanında bir de genç nesil yetiştirmek için senelerce öğretmenlik yapmıştır. 20 yaşında Darülfunun bitirmiştir. Her anlamda bir dehâdır. 

Beşiktaş, armasında Türk Bayrağı bulundurma hakkını bulunduran bir takımdır. Milli Takım yerine sahaya çıkmışlığı, yurt dışı turnelerinde ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmişliği vardır. 
Beşiktaş, tarih boyunca vatanperverlikle anılır. Bu yine Beşiktaş'ın köklerinden gelen bir özelliğidir. 
Ahmet Şerafettin Bey, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nda Romanya cephesinde yedek subay olarak görev yapmıştır. Beşiktaş'ın 8 oyuncusu savaşta şehit olmuştur ve hem Beşiktaş'ın, hem vatanın bağrına defnedilmişlerdir. 
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Küllerinden doğmak masallarda anka kuşuna atfedilmiştir. Ama bu özelliğin gerçek hayatta da Beşiktaş gibi örnekleri vardır. Başarısız yıllardan sonra gelen 3 sene üst üste şampiyonluklar, iflasın eşiğinden dönülüp lige ambargo koyulan Feda dönemleri Beşiktaş'ın küllerinden doğduğu zamanlardır. Bu da Beşiktaş'ın geçmişinden gelen bir özelliğidir elbette, 8 oyuncusu savaşta şehit düşen Beşiktaş'ta sportif faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Mondros Mütarekesi sonrası kupa ve şiltleri de yağmalanan Beşiktaş'ı, vatan cephesinden dönen Ahmet Şerafettin Bey tekrar toparlamıştır. Beşiktaş'ın sendelese bile yere düşmeyeceğini, her zaman var olacağını o zamandan söylemişti bize Şeref Bey. 
Beşiktaş cesurdur. Hakkını müdafaa etmek için hiçbir şeyden çekinmez. Önüne tâş koymaya çalışan kim olursa olsun gözünün hakkına kenetlenmiştir. Mondros Mütarekesi sonrası Beşiktaş'ın yegane idman alanı olan Akaretler'deki saha Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından bostan olarak kiraya verilmiştir. Bu durumda arkadaşlarını toplayan Şeref Bey, bir gece kulüp binasının arkasındaki duvardan kazma ve küreklerle atlayarak bostana girer. Bostanı gece boyunca telef ederek bostan sahiplerinin burayı terk etmesini sağlarlar. Böylece sahalarını geri kazanırlar. Şeref Bey bizlere, hiçbir durumda Beşiktaş'tan umut kesmemizi, onun yerine harekete geçmemizi salık vermiştir. 

Beşiktaş ilklerin takımıdır. Türk futbol tarihinde pek çok ilke ve rekora imza atmışlığı vardır. Ahmet Şerafettin Bey de ilklerin kulübünün pek çok konuda ilkidir. 


Şeref Bey; Beşiktaş'ın ilk kaptanı ve ilk teknik diretörüdür. Beşiktaş'a futbol branşını getiren ilk kişidir. Yurtdışında görev yapmış ilk Türk hakemidir. 

Beşiktaş bir karşı geliştir. Kazandığı her başarı bir şeylere rağmen kazanılmıştır. Engelleri aşmak, karşısında çıkan engelleri yok etmek, sonuna kadar yılmamak Beşiktaş'ın karakteridir. 1919 yılında Cuma Ligi'ne katılım için yaptığı başvuru kabul edilmeyen Ahmet Şerafettin Bey, aynı sene Türk İdman Birliği Ligi'ni kurmuştur. Bu ligde çok iyi. 
performans sergileyen Beşiktaş, 1920 yılında Pazar Ligi'ne dahil edilmiştir. Beşiktaş'ın tarihi boyunca kazandığı tüm başarılar hak edilmiş ve emek gerektirmiştir. 

Beşiktaş, tarihi boyunca kıskanılan bir kulüp olmuştur. Başarısız olduğu senelerde herkes tarafından sevilirken, başarılı olduğunda acımasızca saldırılara maruz kalmıştır. 
Gittikçe ihtişamlı bir hâl alan Beşiktaş'ın alan Ahmet Şerafettin Bey, takımı ligden çeker. Beşiktaş'sız lig iç karışıklıklar ve iş bilmez yöneticiler sebebiyle tamamlanamaz. 
Bundan sonra yeni bir lig kurulmak zorunda kalır ve bu lige ilk davet edilen Beşiktaş olur. 
Beşiktaş, yeri gelince tavır koymayı çok iyi bilen bir kulüp karakteri bırakmıştır bugünlere. 

Beşiktaş'ın tarihi hak mücadelesiyle geçmiştir. 
Hakkıyla aldığı 2 şampiyonluk ancak şampiyonluğundan 45 sene sonra iade edilmiştir. şampiyonu belirleyen, ligin son maçlarında yapılan iki hakem hatasıyla iki şampiyonluğu direkt elinden alınmıştır. 


1921'de kuruluş görüşmeleri için toplanan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'na, Pazar Ligi'nin şampiyonu Beşiktaş'tan kimse çağrılmaz. Ahmet Şerafettin Bey bu oldu bittiye izin vermez ve 2 yıl boyunca yaptığı hak mücadelesinden galip ayrılır. 
Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, 1923'te Ahmet Şerafettin Bey önderliğinde kurulur. 

Beşiktaş emeğin değerini bilen, talebi ayrıcalık değil adalet olan bir kulüptür. Tertemiz | şampiyonluğu, şaibeli 10 şampiyonluğa tercih eden bir camiadır. Ahmet Şerafettin Bey, aynı zamanda bir futbol hakemidir. Beşiktaş'a aşkla bağlı olmasına rağmen yönettiği adil maçlar sayesinde beğenilmiş, Avrupa'da görev yapan ilk Türk hakemi olma şerefine nail olmuştur. Kendinden sonraki Beşiktaşlılara bir felsefe bırakmıştır. 


Beşiktaş fedakârlıktır. Camianın her bir neferi Beşiktaş'ın başarısı için bir şeylerden vazgeçer. 
Kimi kanlı suratıyla sahada mücadele verir, kimi Beşiktaş'ın başarısı için tesislerde yatıp kalkar, kimi deplasman yollarına düşer. Ahmet Şerafettin Bey, yakalandığı kanser hastalığına rağmen Beşiktaş'a saha kazandırmak için defalarca Ankara'ya gitmiş ve kapı aşındırmıştır. Yapıldığını hiç göremeyeceği bir stat için gecesini gündüze katmıştır. 


Doktor Enver'in “Ah dostum Şerafettin... 
Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hâlâ Beşiktaş hâlâ Beşiktaş. Beşiktaş seni öldürecek bu genç yaşta dostum.” serzenişine “Feda” diye cevap verebilmiş bir mangal yüreklidir Şeref Bey. 


Sayı 2|4 


Bugün Beşiktaş'a atfedilen her güzel sıfat, Beşiktaş'ın köklerinden gelmektedir. 
Beşiktaş'ın tohumu böyledir. Bir öğreti ve felsefeyle doğmuş bu kulüp, bunu gelecek nesillere en güzel şekilde iletmiştir ve iletecektir. Bu öğretiyi Süleyman Seba'ya Baba Hakkı, Baba Hakkı'ya da Şeref Bey iletmiştir. Süleyman Seba'nın çocukları olarak bu öğretiyi en iyi anlayan, bir sonrakine öğretecektir, 


Şimdi Ahmet Şerafettin Bey'in fotoğraflarından birini açın. Gözlerinin içine iyice bir bakın. Beşiktaş'ı göreceksiniz orada. 
Çünkü Şeref Beşiktaş'tır. Gönülden bir teşekkür edin O'na. Bu ana kadar bu aşkın size yaşattığı her güzel duygu için minettar olun. 
Emin olun hissedecektir. 


TARİHİ 
FLORANSA 
FUTBOLU 


Yazar: Aguilanera 
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“Italya'da mutlaka görülmesi gereken 10 yer” tarzı 


yazıları internette ya da dergilerde yer alan gezi yazılarında muhakkak okumuşsunuzdur. Roma'da Aziz Petrus Bazilikası'nı, Kolezyum'u, Vedenik'te Büyük Kanal ve San Marco Kilisesi'ni, Floransa'da Uffizi Galerisi ve Ponte Vecchio'yu tabii ki görmelisiniz gittiğinizde... Ancak Haziran ayında Floransa'da bulunursanız öyle bir maç var ki kesinlikle kaçırmamalısınız. Böylelikle, belki de dünyanın en eski futbol turnuvasını izleme olanağına sahip olacaksınız: “Calcio Storico Fiorentino”, 


Tarihi Floransa futbolu, bir diğer adıyla “kostümlü 


futbol”, adı üstünde hem soylu hanelerin düğün, şölen zamanlarında giydiği “livrea” olarak bilinen ortaçağa özgü kıyafetlerle hem de yüzyıllardır İtalya'da oynanan bir futbol çeşidi. 
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Floransa futbolunun kökleri aslında çok eskiye dayanıyor. İlk olarak, “Sferomachia” adıyla Antik Yunan'da ortaya çıkmış. 
Sonrasında, Antik Yunan medeniyetinden bayrağı devralan Romalılar, “Harpastum” adıyla eşit sayıda oyuncu sayısına sahip iki takımın kum zeminde karşılaştığı aynı oyunu oynamışlar. Fiziksel güç ve dayanıklılık gerektiren bu oyun hem vakit geçirme hem de bir nevi savaşa hazırlık ve antrenman olarak görüldüğünden daha çok askerler arasında yayılmış. Bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun kontrolündeki ingiltere ve Fransa gibi Avrupa'nın başka bölgelerinde de 
14. yüzyılda oynandığı tespit edilmiş. 


Floransa futbolunun, Romalıların oynadığı Harpastum'un devamı niteliğinde olduğu söylenebilir, İtalya'nın birçok şehrinde olduğu gibi, Floransa'da da sokak aralarında, meydanlarda iş aralarında ya da semt eğlencelerinde oynanmaya devam edilmiş, fakat sert bir oyun olduğundan ve sık sık kavgalara yol açtığından, kamu huzurunu bozduğu gerekçesiyle bazı alanlarda oynanması şehir yöneticilerince yasaklanmış. 
Ancak “Karnaval” zamanında soylu ailelerin şölenlerinde daha organize bir şekilde oynanmaya devam etmiş. Takımlar bazı önemli semtleri ve aynı zamanda aileleri temsil ettiğinden birçok soylu da bu karşılaşmalarda oyuncu olarak yer almışlar. 
Aralarında öyle isimler var ki: Cosimo I de" Medici, Lorenzo Il de' Medici gibi Toscana dükleri ve Papa VII. Clemens, XI, Leo ve VİNİ, Urbanus. 
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Tarihteki maçların en ünlüsü ise 17 Şubat 1530'da düzenlenen karşılaşmadır. 1527'de Roma'nın yağmalanmasını fırsat bilen Floransalılar, Medicileri şehirden kovarak tekrar Cumhuriyeti ilan etmişlerdi. Fakat Medici ailesinin bir üyesi olan Papa VII. 
Glemente, Roma-Germen İmparatoru V. Karl ya da daha bilinen ismiyle Şarlken ile anlaşarak Floransa'ya müdahele etmesini ve tekrar Medicilerin Floransa'da egemen olmasını istedi. Şarlken, birlikleri ile 1529'un yazında Floransa'yı kuşatır. Uzun bir süre kuşatma altında olan Floransalılar, açlık ve yiyecek sıkıntısına rağmen karnavalı kutlamaktan ve Santa Croce Meydanı'nda futbol oynamaktan vazgeçmek istemezler. 
Özellikle Santa Croce Meydanı'nın seçilmesinin nedeni, şehri kuşatan askerlerin durduğu tepeden görülebilmesidir. Hem geleneği sürdürmek, hem de düşmana “biz hala buradayız ve şehrimizi savunuyoruz” demek için, açlıktan ve savaştan yorgun ve bitik haldeki Floransalılar, kapıdaki düşmana rağmen surlardan inerler ve Santa Croce Meydanı'nda futbol oynarlar. 


17. yüzyılda Floransa futbolu popülerliğini sürdürse de, 18. yüzyıldan itibaren futbola duyulan ilgi azalmaya başladı ve sonunda en azından bir şölen havasında düzenlenmemeye başladı ve giderek unutulmaya yüz tuttu. Bilinen en son resmi maç, Santa Croce Meydanı'nda 1739 yılında, müstakbel Avusturya İmparatoriçesi Maria 'Theresa'nın katılımıyla oynanmıştır. 


1898 ve 1902 yıllarında yapılan karşılaşmalar göz 
önüne alınmazsa, neredeyse iki yüzyıl boyunca resmi bir Floransa futbolu maçı yapılmadı. Ta ki 
1930 yılında Floransa kuşatmasının 400, yılını 
anmak için yapılan maça kadar. 

2. Dünya Savaşı yılları hariç, 1930 yılından itibaren Floransa futbolu karşılaşmaları, her yıl düzenli bir şekilde düzenlenmekte. Günümüzde ise etkileyici bir gösteriye dönüştü. Modern bir çağda, ortaçağı hissetmenizi sağlayan, zamanın yok ediciliğine ve değişen geleneklere karşı direnen, 


Floransa'nın o antik yüzünü hala korumaya çalışan bir oyun, Floransa futbolu. 
Her yıl, Haziran ayının ilk 15 günü içerisinde bir 


haftasonu yarı finaller, şehrin koruyucu azizi Giovanni Battista günü olan 24 Haziran'da ise final maçı oynanıyor. Turnuvada sadece büyük semtleri temsil eden dört takım bulunuyor: San Giovanni'nin Yeşilleri, Santo Spirito'nun Beyazları, Santa Maria Novella'nın Kırmızıları ve Santa Croce'nin Mavileri 


Maçlar öncesinde, dönemin silahlarını kuşanan ve bayraklarını taşıyan, 1500'lerde soyluların giydiği kıyafetleri giyen yaklaşık 550 kişiden bir kortej ve oyuncular, Rönesans'ın o görkemli günlerini ve atmosferini tekrar ayağınıza kadar getiriyor. Her şey o zamanki gibi: kıyafetler, silahlar, müzikler.... 
Floransa futbolunda, yüzyıllar boyunca birçok kural değişikliği yapılmış olsa da, bugün 16. 
yüzyılda belirlenen kurallarla oynanıyor. Maçlar kumla kaplanan, beyaz bir çizginin alanı iki eşit parçaya böldüğü dikdörtgen bir zeminde yapılıyor. 
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Maç 50 dakika sürüyor ve her biri 27 kişiden oluşan iki takım karşılaşıyor. 27 oyuncunun sahaya dizilişleri şöyle: 4 datori indietro (kaleci), 3 datori 
innanzi (defans), 5 sconciatori (orta saha), 15 
innanzi ya da corridori (hücum) oyuncusu. Maçı yöneten geniş bir hakem heyeti bulunuyor, görevleri ise oyunun dışına çıkan bir kavga durumunda müdahale etmek ve sahadaki oyuncuları sakinleştirmek. 


16. yüzyılın yaşayış biçimi, kültürü, düşüncesi ve futbol anlayışı birbirlerine oldukça yakın. Hala politikacıların el kitabı sayılan “Prens” isimli kitabın Floransalı yazarı Machiavelli'nin söylediği gibi “Zafere giden yolda, her şey mübahtr”. 
“Caccia”, yani gol atmak için oyuncuların topu karşı kaleye bir şekilde götürmesi ve ağlarla buluşturması gerek. Ağlara topu göndermek içinse el, ayak, kafa, her şey serbest, Elbet karşılarına çıkan 27 rakibi geçmek o kadar kolay değil, çünkü faul diye bir kavram yok. Her biri ister yumruklarıyla ve tekmeleriyle, isterse yere yatırıp oyuncunun üzerine çıkarak durdurmaya ve topu kapmaya çalışıyor. 


Eşsiz ve orijinal bir oyun Floransa futbolu. Her takım rakibini yenmek için her şeyini verir ve tek bir amaç vardır: topu rakip ağlara göndermek. 
Kavganın eksik olmadığı büyük bir efor ve fiziksel dayanıklık isteyen bir mücadele.Mavilerin oyuncusu Alessio Falciani bunu, şu sözlerle doğruluyor: “Sahaya çıktığımızda yüreğimizi, vücudumuzu ve ruhumuzu ortaya koyuyoruz”. 
Floransa futbolu, okuduğunuz üzere, futbol, rugby ve serbest dövüşün bir karışımı aslında. 
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50 dakikanın sonunda, en çok gol atan takım 
yüzyıllardır değişmeyen iki ödül kazanıyor: “Chianina ırkı beyaz bir inek” ve galibiyetin getirdiği saygınlık ve gurur. Buna istinaden, tupkı bizde Boğaz Köprüsü'ne şampiyon olan takımın dev bayrağını asması gibi, Palagio di Parte Guelfa'ya kazanan takımın bayrağı asılıyor ve bir sene boyunca orada kalıyor. Ödülün teslim edilmesinden sonra, kortej tekrar toplanıyor, bayraktarların gösterisiyle şov bitiyor. Kortej, Floransa Cumhuriyeti zamanlarındaki gibi güçlü ve gururlu bir şekilde, halkın gerçek temsilcileri olan oyuncularla birlikte oyun alanını terk ediyorlar. 


Bu dört takım ve renkleri verilen mücadelenin ve yapılan maçların ardından tekrar birleşip tek renk oluyorlar: Floransa'nın moru. Fiorentina Futbol takımı da, Tarihi Floransa Futbolu ve oyuncularını onurlandırmak için 2017/18 sezonunda mavi, yeşil, beyaz ve kırmızı renklerini taşıyan 4 deplasman forması çıkardı. 


Floransa'nın ruhunu yansıttıklarına inanan modern gladyatörlerin, bu eski ve sıradışı oyununu izlemek isterseniz, Haziran ayında Floransa sizi bekliyor. 
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KAYBEDEREK 
VAR OLAN 
ADAM: 
BALLACK 


Yazar: Kadir Arslan 
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Almanya Ligi, Alman Kupası, Şampiyonlar Ligi, 


Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, İngiltere Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası... 

Defalarca elinden kaçar bu kupalar Ballack'ın. 
Kim 6 kez aynı şekilde kaybederek yaşamına aynı şekilde devam edebilir ki... Ballack'ın hikayesi biraz tersine bir efsane yürüyüşüne benziyor. 
Almanya'da belki ona tapanlar yok, belki de seveni sevmeyeninden çok olabilir, ama bu biraz da onun tercihiydi. 


Leverkusen'de parlamış 3 yılda bir yıldız doğurmuştu kendisinden. Efsane sayabileceğimiz Leverkusen kadrosundaydı ve aslında onlardan beklenenin fazlasını gerçekleştirmişlerdi. Kimler yoktu ki o kadroda...Butt, Ramelow, Yıldıray, Schneider, Ballack,Lucio, Sebescen, Neuville ve bu ayarda birçok isim bir peri masalının mutlu sonuna yaklaşıyorlardı. 


15 Mayıs 2002 günü Real Madrid ile 
karşılaştıklarında herkes bu masalın mutlu sona erdirilmesi için Leverkusen'i destekliyordu belki de...Madrid'te bu kupalardan çok vardı, onun alıp almaması kimin umurundaydı! Lucio ümitlendirse de Zizu, yani namıdiğer Zidane hala jJeneriklerde yer alan golünü atıp masalların kolay yazılmadığını hatırlatıyordu bize... 


O gün kaybeden Ballack bir de ligde kaybedecekti. 5 puan öndeyken şampiyonluğu 
1 puan farkla Dortmund'a kaptırıyorlardı. 
Ballack ve arkadaşları bir sezon içinde ikinci finallerini kaybederken Ballack da Münih'in yolunu tutuyordu. Dünya Kupasında da kırmızı kart cezası nedeniyle oynamamış ama takımı da geleneği bozmayarak finalde Brezilya'ya kaybedip gümüş madalya getirmişti ona... Bayern Münih ile Almanya'nın “kazananlar kulübüne” geçiş yapan Ballack 4 yıl boyunca başarılı dönemler geçirdiği Münih ekibiyle 3 şampiyonluk yaşıyordu. Ballack kazanmaya başladığını düşünüyordu belki de o gün... 
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Micheal Ballack'ın Bayern Münih ile kazandığı kupalar 

IALMAN LİG KUPA ŞAMPİYONU 
3 ALMAN KUPA ŞAMPİYONU 

3 ALMAN ŞAMPİYONU 


Sonra yolu Londra'ya düştü. Chelsea'de Abramovic'in en değerli pahalı oyuncaklarından biriydi. Orada istediğini bir türlü oturtamayan takımda bir şampiyonlukla veda etmişti Mavililere ama burada da anılarını hatırlatacak birçok şey yaşamıştı. 
Moskova'da penaltılarla şampiyonlar Ligi'ni Manchester United'a kaptırırken 2002'yi hatırlamamış mıdır sizce? Ya da sonrasında aynı sezon şampiyonluğu yine Kırmızı Şeytanlara bırakırken? İlkinde olmasa da, ikincisinde o da anımsamıştır o sezonu... Peki o sezon Euro 2008'de Almanya kaptanıyken bu kez finali İspanya'ya kaybetmesi... 


6 kez kazanmanın eşiğine gelip aynı şekilde 
kaybetmek? Kaybetmesine rağmen, kaybedenin tarafında olmasına rağmen son zamanlarında vasatları oynamasına rağmen üst düzeyde kalabilmek... Ballack buna rağmen hatta bana göre tüm antipatikliğine rağmen ayakta kaldı! Sempatiklik günleri bana göre hep Leverkusen formasıyla kendilerinden güçlü takımlara düş geçirmeye çalışırken ter döktüğü günlerde kalmıştı. Sonrasında ise hep güçlü bir makinede küçük bir dişli olarak tüm antipatikliği ile arzı endam eylemişti gözlerimizin önünde... 


KAYBEDEREK VAR OLAN ADAM 


2012 yılında avukatı aracılığıyla futbolu 
bıraktığını duyurdu. Son isteği ise 98 kez formasını giyip 2 kez finalde bir kez de yarı finalde kaybettiği Almanya ile jübilesini yapmaktı... 


Bu isteği uzaklardan bakınca bize çok makul gelse de Milli Takım Menajeri Bierhoff bunun olamayacağını söylüyordu. Bierhoff ona 99 ve 
100. kez forma giyebilmesi adına davette bulunduklarını bu davetleri Ballack'ın elinin tersiyle ittiğini ve artık böyle bir gündemlerinin olmadığını söyleyerek “bir kez daha kaybettin” diyordu Ballack'a... 


Benim için 2002 yılında kırmızı siyahlı formayı 
terk ederek biten hikayeyi Ballack ondan tam 10 
yıl sonra kendi isteğiyle bitiriyordu. Eğer bir gün bir kulübü çalıştırırsa en büyük isteği bir altın madalya olursa buna kim şaşırır ? 


ya 


vu 
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Futbol Kulüpleri 
Batar Mı? 


YAZAR: SKENDERBEY 


Futbol, dünyadaki para sirkülasyonunu en çok sağlayan sektörlerden biri. Futbol işinden kazanılan paranın aslan payı sponsor ve futbolculara gitse de milyonlarca insan bu sektörden karnını doyuruyor. 
Maç günü köşe başındaki köfteci de, mahalle kahveleri de, iddia bayileri de, otobüs firmaları da, stadyum önünde su satan amca da kazanıyor. Taraftarın internetten, televizyondan, gazeteden taradığı yorum/haber sayesinde yorumcular, kameramanlar, muhabirler ve yönetmenler para kazanıyor. Satılan bayraklardan, atkılardan tekstil sektörü kazanıyor. 
Pazarda satılan korsan formalardan bile birileri para kazanıyor... 
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Peki Ya Futbol Kulüpleri? 

Futbol kulüpleri, son yıllarda şirketleşmiş olsalar da şirket mantığında yönetilmeyen ve yönetilmesi de mümkün olmayan yapılardır. 
Aslında futbol kulüplerinin de bütün şirketler gibi gelir ve giderleri vardır. Ancak amacı gelirlerinin giderlerinden fazla olması değil, daha çok bir hayır kurumu gibi, kasasına dolan parayı insanların mutluluğu için harcamaktır. 

Kulüplerin ana gelir kalemleri yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri, galibiyet pirimleri, oyuncu satış gelirleri, mağaza gelirleri, stadyum gelirleri olarak sıralanabilir. Giderler ise oyunculara ödenen maaşlar ve bonservis bedellerinin başı çektiği takımın seyahat ve deplasman giderleri, cezalar gibi kalemlerden oluşuyor. Buradan bakıldığı zaman futbol kulüpleri gayet karlı işletmeler gibi duruyor. 
Ancak görünenin aksine kar etmeyi bırakın borcunu belli bir seviyede tutabilen takım sayısı oldukça az. 


Kulüplerin mali başarısızlıklarının altında yatan temel sebeplerden birisi, profesyonellerce idare edilmemeleridir. 
Normalde bir şirket yönetici pozisyonunda birini işe almaya karar verirse, o kişinin uzun mülakatlarla mesleki yeterlilikleri, geçmiş dönemdeki başarıları, referansları, takım çalışmasına yatkınlıkları sorgulanır. Futbolda ise bu tür bir ciddiyete yer yoktur. Bazı yöneticiler/teknik adamlar/futbolcular defalarca başarısız olmalarına rağmen kendilerine iş bulabilirler. Yeter ki taraftarın kabullenebileceği isimler olsunlar. 
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Ana amaç “kâr üretmek” değil, “taraftarı memnun etmek” olduğundan profesyonel yönetici çalıştırmalarına da gerek yok aslında. 
Taraftarlar takımın mali durumundan ziyade sahada kazanmasını (özellikle de ezeli rakiplerine karşı) talep ettiğinden arz da ona göre olur. Yani en az beş seneyi gözden çıkarıp mali dengeyi oturtmak ve sürdürülebilir bir sportif yapı oluşturmak üç yıllığına seçilen yöneticilerin kolay kolay göze alacağı bir şey değildir. Dediğim gibi, zaten taraftarın da böyle bir talebi yoktur. İnsanlar genel olarak takımlarının gelir/gider tablolarıyla değil puan durumundaki yeriyle ilgilenirler. Bugün yıllardır borcu bulunmadan Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, amatör kümeye kadar düşüp süper lige çıkan Göztepe kadar stadı dolduramıyor. Çünkü aidiyet duygusu bilanço ile değil, ortak olunan başarı ve travmalarla kazanılıyor. 


Kulüpler Kâr Elde Etmeli Mi? 
Bununla ilgili Simon Kuper'in Soccernomics kitabında güzel bir örnek var: 


“. Alan Sugar 1991'de Tottenham Hotspur'un başkanı oldu. En parlak fikri Tottenham Hotspur'u kendi kaynaklarıyla yaşatmaktı... Öyle veya böyle sözünü tuttu. Tottenham Hotspur'u yönettiği on yılda, takım yola kendi kaynaklarıyla devam etti. 
Ama Tottenham Hotspur taraftarlarının birçoğu ondan nefret etti. Spurs'un o on yılda kazandığı tek şey sadece bir Lig Kupası şampiyonluğu oldu. Alan Sugar yönetimindeki Tottenham Hotspur, çoğunlukla Premier Lig puan tablosunun 


ortalarında seyrediyor, Arsenal'in gerisine düşüyordu. Pek para kazandığı da söylenemezdi. 
Sugar'ın ilk 6 senesinde yılda yaklaşık 3 milyon dolar kar etmişlerdi ki bu Arsenal'inkinden bile oldukça düşüktü. Bu meblağ o büyüklükteki bir şirket için hiç de iyi sayılmazdı. Sugar'ın Tottenham Hotspur'u, saha içinde de saha dışında da hayal kırklığı yaratmış ve bir paradoksu ortaya çıkarmıştı: İş adamları bir futbol kulübünü, işletme mantığıyla yönetmeye kalktığında sadece futbol değil, işletme de çile çekiyordu!” 


Buradan hareketle yine Gençlerbirliği'ne dönmek istiyorum. Borçsuzluğuyla övünen Gençlerbirliği yaklaşık 30 senedir Süper Lig'de mücadele ediyor. Kazandığı tek başarı ise iki Türkiye Kupası...Yeri ise genellikle Tottenham gibi orta sıralar... Elbette bir takımı tutmak için başarılı olması şart değildir ama “başarı gerekli değil” demek de mümkün değil. Bir kulübün daha fazlasını yapabilme potansiyeli varken yapmaması futbol adına üzücü. 


Bir “potansiyeli kullanmama” örneği de Avrupa futbolundan verelim. Bilindiği gibi FC Porto ucuza oyuncu alıp, parlatıp satması ile ünlüdür. Hatta bizim ülkemizde de basının parmakla işaret ettiği bir örnektir “Porto modeli”, Çünkü Türk futbolu tam bir anti-Porto modeli örneğidir (Son birkaç yıldır Beşiktaş'ın yaptığı transferleri çıkarırsak). 
Oyuncuları pahalıya alır, oynatamaz ve yok pahasına satarız. Bu açıdan bakınca, Porto'nun yaptığı iş epey makul görünüyor. 
Ama formunu bulan oyuncuları oynatmaya 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çalışmak yerine ilk olarak satmayı düşünmesi, Porto'nun da Avrupa'nın 1. sınıf kulüpleri arasına girememesinin temel sebebi olarak gösteriliyor. Çünkü giden oyuncu (Beşiktaş'ın yaptığının aksine) daha iyisi ile değil daha vasatı ile ikame edilmeye çalışılıyor. Yani Porto'nun Avrupa futbolunun “kaliteli tedarikçisi” olma gömleğini üzerinden çıkarmaması en üst basamağa çıkamaması önündeki temel engel. 


Tabii buradan hareketle hiçbir oyuncu satılmamalı ya da kulüpler borç batağına girmeli sonuçlarını çıkarmamak lazım. 
Neticede hesapsız politikalar sonucu amatör kümeye kadar düşen takımlar mevcut. Ancak borçtan dolayı kapanan kulüp sayısı oldukça az. Simon Kuper şöyle diyor: “insanlar bankaların yaşamlarını sürdürmesinden çok daha Jazla, futbol kulüplerinin varlıklarını sürdürmesi konusunda endişelidirler. Ama ortadan kalkan, dünyanın en büyük bankaları oldu". 


Gerçekten de devletler yıkılıyor, savaşlar ve ekonomik krizler oluyor ama futbol kulüpleri hala hayatta. Başarısız olabiliyor, alt liglere inebiliyorlar ama bir şekilde varlıklarını devam ettiriyorlar. Kapanan olursa da o kulüp taraftarları başına “yeni” koyarak hemen yenisini kuruyorlar zaten. 


Örneğin “gerçek” Malatyaspor şu anda Lamatör kümede köy takımlarıyla ile yarışmakta. Yıllar boyunca kötü yönetimden, transfer yasaklarından ve şikeden dolayı küme düşe düşe amatör lige kadar düştü. 


FUTBOL KULÜPLERİ 


m sın 


aura ii, 


Ancak bu esnada Malatya Belediyespor, Süper Lig yürüyüşüne çoktan başlamıştı bile. Adını da Yeni Malatyaspor olarak değiştirdikten sonra (aslında başındaki “yeni” ibaresi de konulmayacaktı ancak izin verilmedi) aynı ruh başka bir bedene geçmiş oldu. 


Başka bir örnek daha verelim. 2003 yılında Göztepe Süper Lig'den düştü ve bu düşüş amatör kümeye kadar devam etti. Daha sonra 3. Lig'de mücadele eden Aliağaspor ile anlaşılarak iki kulüp isim değiştirdi. Yani Aliağaspor amatöre, Göztepe 3.Lig'e devam etti. Sonra Göztepe adım adım Süper Lig'e kadar çıktı. Yani teorik olarak bugün Göztepe amatör kümededir. Ama taraftarlar o 


takımı değil bir nevi “Yeni Göztepe”yi desteklerler. 


Sanılanın aksine birçok Göztepeli taraftar bunu önemsemez. Hatta birçoğu bilmez bile. 


Tekrar söyleyelim, buradan borç batağına saplanmak pahasına transfer yapmalıyız sonucunu çıkartmamalıyız. Çünkü borçların, para çarkının dönebileceği düzeyi geçmemesi lazım. Ancak borçsuz olmayı amaç haline getirerek potansiyeli de heba etmemek lazım. 
Bence bir futbol kulübü mümkün olduğunca para akışını sağlayabilecek şekilde kalarak taraftarını mutlu etmek için vardır. Bu yüzden sürekli elindeki oyuncuları daha iyileriyle değiştirmek için şartlarını zorlayarak mümkün olan en iyi takımı kurmak, futbol kulüplerinin yegane anlayışı olmalıdır. 
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WHY ENGLAND LOSES 
SPAİN, AND FRANCE V 
JAPAN, IRAO, AND THE 


Herkesin 
Konuşabildiği 
Dil 


Yazar:Fulya Güray 


Günümüzde, tarih boyunca sayısız örneği olduğu gibi, birçok insan savaş ve ekonomik problemler nedeniyle ülkelerinden ayrılma kararı alıyor. Daha iyi koşullarda yaşayabilmek için, bir bilinmezliğe doğru 


giderken yanlarında götürebildikleri ise sadece sevgi ve umut. 
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Konuşamadıkları bir dil, tanımadıkları insanlar, bambaşka şehirler... Hayatta bembeyaz yeni bir sayfa açmak elbette çok zor. Tüm dünyanın biraz da olsa gözlerini açan, Aylan bebeğin fotoğrafını hatırladınız mı? Geçtiğimiz yıllarda binlerce insan, yeni hayatlarına giden yolda, Akdeniz'de, can verdi. Peki son umut olarak çıkılan bu yolda biraz olsun şanslı olup Avrupa'ya ulaşanlar umduklarını bulabiliyorlar mı? 

Eşitsizliğin gün geçtikçe hayatın her alanında arttığı bu dönemde bizden farklı olanı kabul etmek, empati kurmak ve belki de en önemlisi sevgimizi göstermek gerçekten bu kadar zor mu? Diplomatik ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda her fırsatta faydalanılan bu insanları görmezden gelmek maalesef günümüz dünyasını çok iyi özetliyor. 

Öncellikle hükümetler daha sonra sivil toplum kuruşları, dernekler ve elbette bizler bu gerçeğin artık bir “problem” olmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Bu noktada yapılması gereken birçok şey var. 
Bu yazıda sporun özellikle de futbolun mülteciler üzerinde nasıl bir etkisi olduğundan bahsetmek istiyorum. 

16 Ocak 2018'de UEFA, #EgualGame 
kampanyası doğrultusunda 16 yaşındaki Gambiyalı Abubacarr Konta ile yaptığı röportajı paylaştı. Konta sırasıyla Senegal, Mali, Burkina Faso, Nijerya gibi ülkelerde aylarını geçirdikten sonra Libya'ya gidiyor. 
Daha sonrasında Akdeniz üzerinden Sicilya'ya ulaşan Konta'nın asıl hikayesi işte tam da burada başlıyor. 


Sayı 2 |20 


İtalya'ya vardığında ayağında ayakkabıları bile olmadığını hatırlatan Konta, tüm İtalyan dostlarına minnettar olduğunu söylüyor. 
Konta'nın yeni evi Giammoro kentinde, hükümet destekli SPRAR (Sığınmacılar ve mülteciler için koruma sistemi) merkezi. 
Merkez, 15-18 yaş arasındaki sığınmacıların sosyal entegrasyonunu kolaylaştırma adına belirli eğitim ve hizmetler sunuyor. İtalyanca, aşçılık ve bahçıvanlık kursları ile gençlerin kendi ayakları üzerinde durması hedeflenirken futbol antrenman ve maçları ile de yeni arkadaşlıklar kurmaları sağlanıyor. 
İtalyan Futbol Federasyonu tarafından da desteklenen bu proje ile futbol, umut dolu bembeyaz sayfaların güzel anılarla dolmasını sağlıyor. Konta röportajında şöyle söylüyor: “Futbol bizi bir araya getirdi ve bir aile yaptı.” 

Dilini, kültürünü, insanlarını tanımadığımız bir ülkede sıfırdan bir hayat kurmak, kalacak bir ev, çalışacak bir iş, hatta sohbet edecek bir arkadaş bulmak bile çok zor, Futbol ise bu süreci kolaylaştıran güzel bir araç. Avrupa'da özellikle Almanya, Ingiltere ve Belçika'da bu alanda güzel, değerli ve etkili örnekler bulmak mümkün. Belçika'da Club Brugge, mültecilere olan desteğini gösteren ilk kulüplerden biri. Club Brugge futbol antrenmanları dışında, mültecilere gıda yardımı yapıp iş ve ev bulmalarına da yardımcı oluyor. İngiltere'de Arsenal Futbol Kulübü, 2012 yılından beri “Save The Children” uluslararası organizasyonu ile iş birliği yaparak Suriyeli mültecilere destek oluyor. 


Arsenal Foundation para yardımı dışında, mülteci 


kamplarını ziyaret ediyor ve yeni futbol sahaları inşa ediyor. 


Yaptığım araştırma sonucunda belki de en etkili adımları atan ülkenin Almanya olduğunu düşünüyorum. Hükümet ve federasyon tarafından desteklenen “Welcome to Football” projesi Bundesliga'daki birçok kulübün mültecilere destek olmasını sağlıyor. 

Amatör ve profesyonel kulüpler, dernekler ve uluslararası organizasyonlarla çalışan, Bundesliga Foundation, 27 yaşından küçük genç mültecilere, futbol antrenmanları dışında dil dersleri, sosyal aktiviteler ve staj imkanları sağlıyor. Bu proje kapsamında Bayern Leverkusen kulübü, “Bayer 04 does school” projesi ile mülteci çocukların amatör kulüplerde oynamak için daha fazla şans bulmalarını amaçlıyor. Geçtiğimiz yıllarda, FC Augsburg'un kalecisi Andreas Luthe, kulüp desteğiyle “Foreign isa Friend" projesini başlattı. Bu proje de, futbol antrenmanları ile çocuk mültecilerin yeni hayatlarına daha çabuk adapte olmalarını amaçlıyor. 


The Independant gazetesi, 23 Kasım 2017'de internet sitesinden Chelsea kulübü oyuncusu Nijeryalı Victor Moses ile yaptığı röportajı yayınladı. Moses, fırsat ve destek verilirse mülteci futbolcuların da büyük başarılar elde edilebileceğinin örneklerinden biri. Ne yazık ki futbola gönülden bağlı birçok mültecinin yanında 


Moses bir istisna. 
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HI 


BİR DİL 


Röportajda bu durumu etkileyen noktalardan 


EKESİN KONU 


birinin de birçok mültecinin futbol pazarına çok geç yaşta girmesi olduğu söylense de hala birçok futbol kulübünün mültecilere olan negatif yaklaşımının da altı çiziliyor. 


Mposes, dini çatışmalar sonucunda anne ve babasını kaybettikten sonra akrabaları tarafından güç bela İngiltere'ye yolladığında yaşı sadece 11 idi. 
Bu başarılı hikayesi, ingiliz Okulları 14 yaş altı 
kupasında Withgift School'un toplamdaki 5 
golünü atmasıyla başlıyor. Daha sonra Crystal Palace Youth Academy'de de 50 gol atmasıyla birçok kulübün ilgisini çekiyor. Tıpkı Abubacarr Konta gibi, Victor Moses de İngiltere'ye ilk geldiğinde İngilizce konuşamadığım, çocuk yaşta bilmediği bir şehirde yeni bir hayat kurmanın çok zor olduğunu dile getiriyor. 


27 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca sayısız 
başarılar elde etti, şampiyonlar Ligi'nde ve Dünya Kupası'nda oynadı. Elde ettiği başarılar için çok çalışması gerektiğinin başından beri bilincindeydi: “Sadece yeteneğim beni buralara getiremezdi, çok çalışmak bana yardımcı oldu.” Hayatının dönüm noktası Withgift School'un mottosunu ise asla unutmuyor: “Vincit gui patitur.” (Kim ki dayanır, kazanır) 


Victor Moses gibi kendisi veya ailesi başka ülkelere sığınan birçok tanıdık isim var: Dejan Lovren, Steve Mandanda, Luka Modric, Christian Benteke, Valan Behrami, Xherdan Shagiri, Saido Berahino... 
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Daha önce de dediğim gibi, bu saydığım isimler maalesef istisna. Gelin bir de Hong Kong'a bakalım, Kongolu Bidjoua Eustache-Hauvelith, Hong Kong'un ilk ve tek, sadece Afrikalı mülteci oyunculardan oluşan futbol kulübünün, All Black FC, teknik direktörlüğünü yapıyor. All Black FC, Chelsea FC futbol okulu tarafından destekle haftada iki kere antrenman yapıyor. Takımda Gana, Gine, Nijerya, Kamerun, Somali gibi birçok farklı Afrika ülkesinden 20 oyuncu bulunuyor. Ancak ortada ciddi bir problem var. Bu oyuncular ve teknik direktör Bidjoua Eustache-Hauvelith mülteci statüsünden çıkıp çalışma izni alamadıkları için yasal olarak çalışıp maaş alamıyorlar. Dolayısıyla All Black FC profesyonel liglerde yarışamıyor, yalnızca dostluk maçlarında yer alabiliyor. Eustache-Hauvelith, 7 yıldır Hong Kong'da olmasına rağmen yaşadıklarını “duvarları olmayan hapishane” benzetmesiyle özetliyor. 

Türkiye de son yıllarda Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapıyor. Suriye'de farklı kulüplerde futbol oynayan profesyonel oyuncular, İzmir'de Suriyeli Göçmenler takımını kurdu. Buca Belediyesi sayesinde antrenman yapan takımın birçok oyuncusu gerekli ekipman olmadığı için maçlara çıkamıyor. Suriye'de milli takımda ve birçok önemli kulüpte oynayan bu futbolcular, yeni hayatlarında da bu tutkularına devam etmek istiyorlar ancak kimlikleri olmadığı için Türk takımlarında oynama şansı bulamıyorlar. 
Türkiye'de kendilerine karşı bir duvar olduğunu söyleyen futbolcuların hayallerinde ise Türkiye'de profesyonel kulüplerde futbol oynayabilmek. 
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Öte yandan, Koç Lisesi öğrencisi Alp Mızraklı tüm dünyaya örnek olacak bir 
projeye imza attı, Football Unifies, 9 ile 12 
yaş arası Suriyeli mülteci çocukların toplumsal uyum sürecine futbol ile katkıda bulunmayı amaçlayan ve ilk yılını başarıyla tamamlamış bir sosyal sorumluluk projesi. 
Proje kapsamında, İstanbul'daki Suriyeli çocuklarla bir araya gelinip önce antrenman daha sonra da karşılıklı maç yapılıyor. 
Turnuva sonunda tüm çocuklara madalya, katılım belgesi vs. veriliyor. Böylece, çocukların bu zorlu hayatlarına biraz olsun renk ve mutluluk katılıyor. 


UEFA başkanı Aleksander Ceferin, yaptığı bir konuşmada futbolun mülteci probleminin çözümünde çok önemli bir unsur olduğunu dile getirmişti. Ne yazık ki, Avrupa dahil tüm dünya mültecilere karşı oldukça ön yargılı, verilen sevgi ve destek çok az. Halbuki futbol doğru ve etkili bir şekilde kullanılsa, sıfırdan bir hayat kurmaya çalışan mültecilere bir motivasyon kaynağı olur ve aynı zamanda yetenekli ve potansiyeli olan mültecileri de futbol adına kazanma şansı doğar. 


Futbol bambaşka ülkelerde, bambaşka kültürlerde, herkesin konuşabildiği ortak dil. 
Dünyanın her yerinde futbol ile ilgilenen, izlemeyi ve/veya oynamayı seven insanlar varken, bunu birleştirici bir unsur olarak kullanmalıyız. 


FUTBOLDAN 
ANLAMAK 


Yazar: Sefa Özçelik 
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“Futbol, dünyadaki önemsiz şeylerin en önemlisidir”, — Arrigo Sacchi 


Futboldan anlayan biriyle futboldan konuşmak belki de futbol oynamak kadar keyiflidir. Futbol yalnızca bir spor değil, bir kültürdür ve birçok branşla da ilişkilidir. Mesela Barca'yı izlerken sanat tarihi, bir Guardiola takımı izliyorsanız matematik, Ronaldinho izlerken dans, Ronaldo'yu izlerken fizik ve Messi'yi izlerken de uzay bilimleri hakkında fikir edinebilirsiniz. 


FUTBOLDAN ANLAMAK 


Bir Beşiktaşlı olarak “ilmi okuldan hayatı Beşiktaş'tan” öğrenen bendeniz ise iktisattan felsefeye, tıptan ceza hukukuna kadar birçok ilmi yine Beşiktaş'tan öğrendim. Çünkü Beşiktaş; “seyirci” değil, “taraftar” olanların çoğunlukta olduğu bir topluluktur. Taraftar olmak; ait hissetmenin, müdahil olmanın, kendini daha büyük bir bütünün parçası hissetmenin en güzel biçimidir. Bir Beşiktaşlı, böylesi bir bağlılığa mecburdur. Çünkü Beşiktaş; hep şampiyon olduğu için değil, en çok parası olan kulüp olduğu için değil, yaptığı transferler için değil, renkleri için tutulur. Siyah ve beyaz için. Beyazı sevmek kolaydır, mesele siyahı da sevebilmektir. İyi günde ve kötü günde, kazanırken ya da kaybederken... 


“Beşiktaş şampiyon olsun, maç kazansın, kupa kaldırsın diye tutulmaz. Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir. Dürüstlüktür. Ahlaklı olmaktır. 
İyi insan olmaktır. Bir insan falanca fitbolcuyu, filanca başkanı sevdiğinden değil, takım sürekli şampiyon olduğu için hiç değil öncelikle ve esasen bu değerlere inandığı için Beşiktaşlı olur”. 
—Süleyman Seba 


Türk futbol tarihi; entrikalarla, masa başı hesaplarıyla, sahte şampiyonlarla ve siyasi müdahalelerle doludur. Tüm bunlardan da tartışmasız en çok canı yanan mütevazı bir semt kulübü köklerinden gelen Beşiktaş olmuştur. İşte bu yüzden, “soranlara Beşiktaşlıyım diyorum” diyen beginner seviyesinde Beşiktaşlıya pek rastlayamazsınız. 
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FUTBOLDAN ANLAMAK 


Beşiktaşlı olmak sancılı bir görevdir. Öyle laf olsun diye katlanılacak çile değildir. Defalarca masada 


kaybetmenin karşılığında küsmemiş, yılmamış ve hep sahada daha iyi olmaya çalışmış, dişiyle tırmağıyla kazıyıp başarmış bir camiaya da geceleri uyumadan sabahlar eden, sevinmek için 
sevmeyen taraftarlar lazımdır. “Futbolu en iyi 4 
bilen camia” iddiamız da işte bu temelden gelir. 
Siz verginizi öderken rakibiniz “nasıl olsa affedilecek” diye o bütçeyle pahalı transferler yapıyorsa mesela... Rekabeti sürdürmenin yegane yolu, futbolu çok daha iyi bilmektir. 


Çocuktum, param yoktu ve anneme çiçek alamadığım bir anneler günüydü... İlk defa o gün şiir yazmıştım. O gün çaresizlikten güzel bir şey doğmuştu. İşte Beşiktaş özkaynak düzeninde yetişen Metin-Ali-Feyyazlar, Sergenler de aynı şekilde Beşiktaş şiirinin mısralarıdır. Avrupa'dan pahalı yıldızlar getiremiyorsanız, ya altyapıdan Sergen'i yetiştireceksiniz ya da Maraş'tan Şifo'yu bulacaksınız. 

Şimdilerde doğru yönetilerek kısa sürede yeniden ligin zirvesine çıkan Beşiktaş'ı artık daha büyük bir sınav bekliyor: Devamlılık. Ligi domine etmek, ülke futboluna rehberlik etmek için, çıtayı daha yukarıya çıkarmak için ve artık mücadeleyi sahaya çekmek için son çare. Bir süre sonra rakipler "galiba artık biz de futbol oynamalıyız” diyecektir. 
Mücadeleyi saha dışına çekmek hiçbir zaman bize yaramadı, yaramaz. Biz futbolu en iyi bilen camiayız. Tahriklere kapılmadan sadece kendi oyunumuzu oynayarak her şeye sahada cevap vermeliyiz. Her zaman böyle yaptık. 
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FUTBOLDAN ANLAMAK 


Futbolu daha iyi bilmek demişken, futbola adanmış hayatlardan bahsetmezsem olmaz. 
Futbolun en büyük efsanelerinden Cruyff, hayatı boyunca futbolun nasıl daha iyi oynanabileceğine kafa yordu. Bu yüzden de futbolu en çok değiştiren, güzelleştiren insanların başında gelir 


Gruyff, iyi bir takımın salt iyi transferlerle değil, 


iyi bir yönetim ve futbol aklıyla kurulabileceğini çözmüştü. Onun önce futbolcu, sonra teknik direktör olarak yaptığı devrimlerin bir benzerini, ondan yıllar önce Baba Hakkı da Beşiktaş'ta yapmıştı. Her ikisi de, küçük yaşlarda babalarını kaybetmiş ama koskoca camiaların bir nevi babası, onursal başkanı olmuşlardır. Her ikisi de, onca imkansızlığın içinde futbola sarılmış ve tüm hayatlarını âit oldukları camialara adamışlardır. 
Ama esas benzerlikleri başkaldırışlarıdır. Bir yetimin isyanı dünyayı değiştirir. Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba'dan sonra onların Beşiktaş'ı da, futbolun yetim ama mağrur 


çocuğudur. Yani Beşiktaşlılığı anlamak için “metin 


olmak” değil “yetim olmak” anlaşılmalı 


TFF 
(Takımına Göre 
Farklı Fiiliyatlar) 


YAZAR: CANER DEMİRCAN 


Caner Erkin adaşım diye demiyorum ama futbol disiplin kurallarını teyzelerin altın günü kurallarına çeviren yönet-emeyicilerimiz bu çocuğun hakkını asla ödeyemeyecekler. Hani olur da vicdan tellerinde bir an temas kurulup pişmanlık yaşasalar bile “sana verdiğimiz altı maçlık cezada haksızdık, gel sen sezon bitince altı maç fazladan maç yap ödeşelim” gibi saçma bir açıklama yaparlar en fazla. Abarttığımı düşünüyorsanız şu sorulara bir bakalım; 
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-Caner Erkin geçmişte hangi takım formalarını giymiştir ve o dönemlerde sahalarda gördüğümüz kişi yine aynı agresif kişi değil midir? 


-Beşiktaş forması giymeye başlamadan önce en fazla kaç maçlık ceza almıştır? -Bu altı maçlık cezaya sebep olan olay yaşandığı esnada cezanın bağlayıcısı olan kural yürürlükte midir? 


-Sonradan çıkan bir kuralın geçmişteki suçları bağlaması hukuken doğru mudur? 


-Cezaya sebep olan eylemin videoda tespit edilen küfür olduğu konusu televizyonlarda aylarca konuşulduğu ve yazılı basına yansıdığı halde, aslında cezayı küfre vermedik hareketlerine verdik açıklamasını yapmak için neden başka oyuncuların maçlarda alenen küfür etmiş olmaları ve cezadan muaf tutulmaları beklenmiştir? 


-Futbolcunun itiraz ya da gol sevincinde yaptığı el kol hareketlerinin kaç maçlık cezaya tekabül edeceğine nasıl karar verildiği, bunun ölçüsünün ne olduğu neden açıklanmamaktadır? 


-İtiraz, küfür, abartılı sevinç... her hafta olduğu halde neden bunların tamamına yakını es geçilmektedir ve es geçilmeyenler sadece sarı kartla geçiştirilmektedir? 


am — N 
-Suni bir rekabet ortamı yaratmak için iyi olanı aşağıya f k - hk 


çekmek herhangi bir pozitif gelişme sağlayabilir mi? 


-Bir oyuncunun hakeme yönelik aşağılayıcı hareketler a 

yapması, bir oyuncunun onbinlerce taraftara yönelik a “ . BP e . 
benzer hareketler yaparak insanları şiddete tahrik ür k h — F ut bı " F < dc ca etmesinden daha mı tehlikelidir ki daha fazla cezaya layık görülür? "Tirkah Fix Peki 
Bu son soruya konu olan olay ilginçtir ilk defa yaşanmadı yıllar önce de yapıldı. 
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Ancak bu defa kendi tuzağına yakalanan avcı misali ceza vermek için kameraya yakalanmış el kol sallayan oyuncu isteriz açıklaması yapıldıktan çok kısa süre sonrasına tekabül etti. Kuralı kıvırma hakkını bir defa kullanan ve başta milli takımımız olmak üzere futbolumuza bugünkü kaliteli halini kazandıran o güzel yönet-emey-icilerimiz ikinci defa kıvıramadılar ve hadi onların da gönülleri olsun dercesine sembolik bir ceza ile geçiştirdiler. 2 ila 5 diye gündeme getirilen konu en alt basamaktan ceza ile kapatıldı. Cezayı azaltma çabaları ile geçmişte Melo'nun ceza almaması hatırlatıldı ama geçmişte Pascal'a 6 ay 


verilen ceza hatırlanmak istenmedi. Cezayı azaltma çabaları ile Brezilya yerel dansı dendi, kimse çıkıp da bu hareketin Brezilya'da olay çıkmasına sebep olduğunu söylemedi. i 


Zaten gol atan insan hemen gidip yerel dansını yapar değil mi, bizim oyuncularımız yıllardır golden sonra harmandalı ya da zeybek oynayarak kutlama yapıyorlar hep... 


Özetle; ülkemizin tertemiz futbol dünyasında forma renklerinden birine sahip oyuncu en abartılı cezayı alır, işin adı milat olur ama o milat ertesi gün unutulur. Diğer renkteki formaya sahip oyuncu en düşük seviyedeki cezayı alır ve buna da itiraz eder. Forması başka bir renkte olan oyuncu da hiç ceza almaz onun yaptığının adı dans olur. 


Muhtemelen futbolumuzu malum karikatürdeki o iki adam yönetiyor ve önlerine dosya gelince şu konuşma geçiyor: 


"O zaman dans!" "Renk!" 
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 KOLEZYUM, 
AŞK ÇEŞMESİ, 
/ TOTTİ 


YAZAR:AOUILANERA 


41 yaşında ama 10 yazar hep üstünde; sık sık kaşık kullanır ama 
yemek için değil... Roma'nın en tanınmış Francesco'su ama Papa değil... Mavi beyazı gördüğünde hep kazanmak ister. O anne kurdun gerçek oğlu ama ne Remus ne de Romulus... 


Onun adı Francesco Totti. Juventus, Kolezyum, Aşk Çeşmesi, Totti ve Milan, Inter gibi Kuzey takımlarının diğerleri. Sıralama değişebilir ama hegemonyasına karşı savaş veren Totti'nin ismi muhakkak ilk üçte yer gerçek bir Romalı lejyoner. Savaş alır. “Dünyada Totti Efsanesi” alanına çıkarken onun giydiği zırh 10 O kitabının yazarı Lando Sabini bunu numaralı formasıydı. Sadece iyi bir şu sözleriyle doğruluyor: “90 ülke oyuncu değildi, onu diğerlerinden gezdim, nereye gitsem Roma der ayıran en önemli özelliği taraftarlara demez, insanlar Francesco Totti diye özgü olan armaya ve kulübe olan cevap veriyorlardı”. 

aidiyeti sergileyebilen nadir Gelin, hikayeye en başından örneklerden birisi olmasıydı, belkide ( başlayalım.. 

biz romantiklerin son kalesiydi Totti. (o Totti, daha küçük bir çocukken bile Bu yüzden de çok sevildi. Romalı iyi bir futbolcu olacağının taraftarlara, başkentin en önemli sinyallerini vermeye başlamıştı. 
anıtlarını sorsanız, başlıkta da Kendisinden 2-3 yaş büyük okuduğunuz gibi Totti'nin mutlaka çocuklarla oynuyor, onların arasında sıralamada ilk üçte olduğunu bile yeteneğini ve gücünü göstererek görürsünüz... sivriliyordu. 
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maa m ai a ee 


Henüz 8 yaşındayken, 
Roma'da genç takımıyla ünlü 
Lodigiani kulübünde oynuyordu. 

Şaka gibi ama değil; 
Lodigiani'de oynarken, onu ilk keşfeden Lazio kulübünün yetkilileri oldu ve taraflar 
1989'da Lazio'ya transfer olması konusunda anlaşmaya vardı. Olimpia (Lazio'nun simgesi olan kartalın ismi), neredeyse Kurt'un (Roma'nın simgesi) oğlunu kapmak üzereydi. Fakat Roma'nın altyapı sorumlusu Gildo 
Giannini, bu genç yeteneğin ailesini ikna ederek, Totti'yi gerçek yuvasına götürmek için anlaşmaya vardı. 
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Nitekim, Lodigiani kulübü, elindeki mücevherin ne kadar değerli olduğunu biliyordu ve transferi karşılığında 
Roma'dan 300 milyon liret ve iki oyuncu aldı. 

Zamanla Totti, profesyonel takımın ilgisini çekmeye başladı ve genç takımda geçirdiği 3 sezondan sonra 
1992-93 sezonunda Sırp teknik adam Vujadin Boskov sayesinde A takıma yükseldi. 
28 Mart 1993 tarihinde 
Roma'nın Brescia'yı 2-0 yendiği maçın 87. dakikasında Rizzitelli yerine oyuna girerek 
Serie A'da ilk maçına çıktı. O 
16 yaşındaki çocuğun, Roma 
tarihinin en büyük futbolcusu 


i 
4 


henüz kimse bilmiyordu. 
1994-95 sezonunda Foggia'ya karşı oynanan karşılaşmada ilk golünü kaydetti, o sene toplam 
24 maçta oynadı ve 4 gol attı, 
Kariyer basamaklarını hızla çıkıyordu. Antrenör Carlo 
Mazzone, Corriere della 
Sera'ya verdiği 10 Ocak 
1995'de verdiği röportajda 
Totti'nin “saf bir yetenek” 
olduğunu ifade ediyordu. Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran ünlü Çek teknik 
adam Zdenek Zeman'ın 1997 
yılında Roma'yı çalıştırmaya başlamasıyla, Totti için yeni bir dönem başladı. Artık takımın lideri konumundaydı 
ve hiç bırakmayacağı 10 


numaralı formayı giymeye başlıyordu. 

Capello ve Spalletti dönemlerinde, sadece gelişim gösterip saygı kazanmadı 
Totti, aynı zamanda kişisel rekorlar kırarak birçok zafer yaşadı. 2000-2001 sezonunda 
Batistuta ve Vincenzo 
Montello ile birlikte 
“Mucizeler üçlüsü” olarak 


anılan iyi bir üçlü oluşturdular 


ve 18 yıl sonra Roma'yı, Serie 
A'daki 3. şampiyonluğuna taşıdılar. Tartışmasız başroldeki isim 16 gol atan 
Francesco Totti olmuştu. 

üm İtalyan futbolseverlerin aklında, özellikle bir sahne vardır: 20 Haziran 2000'de 
Avrupa Şampiyonası yarı final 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mücadelesinde Hollanda ile oynan maçın 120 dakikası golsüz beraberlikle sonra ermişti ve ardından penaltılara gidildi. Penaltılar öncesinde 
Maldini, Di Biagio ve Totti arasında efsaneleşen şu konuşma geçiyor: 

Di Biagio: Francesco, korkuyorum. 

Totti: Kime söylüyorsun bunu,(Van der Sar'ı işaret ederek) şu kalede duranın ne kadar büyük olduğunu gördün mü? 

Di Biagio: Ahh, beni böyle mi cesaretlendiriyorsun? 

Totti: Merak etme, ben gidip bir kaşık atayım. 

Maldini: Sen deli misin? Yarı finaldeyiz. 


Totti: Evet, eveceet, ben bir 


kaşık atayım. 

İtalya, ilk iki penaltı vuruşunu 
Di Biagio ve Pessotto ile gole çevirirken, Hollanda, de Boer ve Stam'in kullandığı iki penaltıyı da kaçırdı. 3. 
penaltıyı kullanmaya giden 
Totti, az önce arkadaşları ile konuşurken söylediği gibi 
“kaşık” penaltısı atarak Van der 
Sar'ı mağlup etmişti (İtalya'da kaşık olarak bilinen vuruş, bizim bildiğimiz “Panenka penaltısı”). 

Onu akıllara kazıyan bir başka an, 26 Haziran 2006'da Dünya 
Kupası son 16 mücadelesinde 
Avustralya karşısında penaltıdan golü bulduğu 94. 
dakikaydı. 


Maçı anlatan Fabio Caressa, golün ardından 10 kez Totti diye haykırmıştı. Böylece 


eyrek finale yükselmiş ve kupayı almaya daha da yaklaşmıştı. 

Serie A'da 25 yıl oynadı, Roma forması ile genç takım ve A takım olmak üzere toplamda 
28 yıl. Bu süre zarfında Totti, 4 
Cumhurbaşkanı, 3 Papa, 6 
Belediye Başkanı eskitti 

ak bir 


futbolcuyu efsane yapan şey, 


Roma'da. Ar 


sadece kulübüne duyduğu aidiyet duy; 
Belki de aidiyetten daha önemli olan, elde ettiği 


'gusu değildir. 


başarılardır. Totti'de bu iki ana unsurun bileşimini buluruz. 
Totti, Roma formasıyla 


toplam 785 maça çıkmış, 307 


gol ve 127 asist ile kulüp tarihine altın harflerle adını 
yazmıştır. Serie A'da çıktığı 618 
karşılaşmada 250 gol atmış, bu da onu İtalyan futbol tarihinin 
Silvio Piola'dan sonra en skorer ikinci futbolcusu yapıyor. Bu golleri sadece tek 


takım formasıyla atan uzak ara tarihteki ilk ve tek oyuncu. 
Totti'nin kırdığı rekorlar burada saymakla bitmez, ancak dikkat çeken bazılarını 


sıralamak gerekirse; 


- Etihad Stadyumu'nda 
Manchester City'e attığı golle, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Eğer başka biri bu rekoru kırmak isterse, 38 yıl ve 59 günden daha büyük olması gerek. 


- Luca Toni ile birlikte “Altın Ayakkabı” kazanan iki İtalyan oyuncudan biri. 


- Roma derbisinde en çok zafer kazanan oyuncu (15 kez). 


-Kariyerinde en fazla gol attığı kalecinin, İtalya'nın ve belki de dünyanın en iyi kalecilerinden biri, Buffon olması (11 gol). 

25 yıllık profesyonel 
kariyerinde, belki de tek eksik uluslararası bir oyuncu olamamasıydı. Aslında bunu da kendi istemedi. Çok sevdiği Roma'dan ayrılmamak için 
Real Madrid, Milan ve Chelsea gibi Avrupa arenasında boy gösteren kulüplerden gelen cazip teklifleri reddetmişti. 


Roma, Francesco'yu bir oğul gibi sevdi, o da karşılık olarak kendini Roma'ya adadı. 

28 Mayıs 2017'de Olimpico Stadyumu'nda 
oynanan ve Roma'nın Genoa'yı 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ettiği karşılaşmanın sonrasında bir gariplik 


vardı. Stadyumu hıncahınç dolduran 65 bin 


taraftar maç bitmesine rağmen yerinden bir milim bile kıpırdamıyordu, sadece gözyaşlarını silen elleri hareket ediyordu. Çünkü Roma, o akşam büyük kaptanı ile vedalaşıyordu ve görkemli bir tören hazırlanmıştı. 

İşte Francesco Totti'nin o akşam yaptığı duygu 


yüklü veda konuşması: 


“İşte buradayız, vakit geldi çattı. Gelmemesini ümit ettiğim an maalesef geldi. Son günlerde hakkımda birçok güzel şey okudum. Güzel şeyler, harika şeyler, ve her gün tek başıma deli gibi ağladım. Çünkü iyi günde ve kötü günde, güzel anlarda ve özellikle de kötü anlarda beni destekleyen sizlerle geçen 25 yıl öyle kolayca unutulmaz. Bu yüzden kolay olmasa da hepinize teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 


ben çok konuşmam, ancak düşünürüm. 
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Son günlerde eşimle birlikte masaya oturdum ve ona bu formayla, sadece bu formayla yaşanan yıllardan başlayarak birçok şey anlattım. Ben de sizin için bir mektup yazdım, okuyup okuyamayacağımı bilmiyorum ama deneyeceğim, eğer bitiremezsem, kızım Chanel bitirecek çünkü dört gözle okumayı bekliyor. Derin bir nefes almam gerek, affedersiniz, kolay değil... Okumaya başlıyorum çünkü vakit geç oldu, bana kalsa ben bir 25 sene daha burada kalırım ama biliyorum ki akşam yemeği zamanı ve siz de acıktınız. 

Teşekkürler Roma, anne ve babama, kardeşime, eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. Teşekkürler kısmından başladım çünkü ağlamaya başlamadan önce bu birkaç satırı okuyabileceğime emin değilim. 
28 yılı birkaç cümleyle anlatmak imkansız. Bir şarkı 
ile ya da bir şiir ile anlatmak hoşuma giderdi. Ama ben yazamam, çocukluktan bu yana bunca yıl kendimi bana her şeyi kolaylaştıran ayaklarımla ifade etmeye çalıştım. Sırası gelmişken, en sevdiğim oyuncağımın ne olduğunu biliyor musunuz? 

Top ve hala öyle... Fakat hayatın bir noktasında, zaman gelir ve sana artık büyüdüğünü söyler ve artık 


benim için karar verdi. 


Lanet zaman: 17 Haziran 2001'de hızla geçip 


tükenmesini istediğimiz de aynı zaman. Hakemin üç kez düdüğünü öttürmesini ve hep birlikte 


şampiyonluğu kutlamayı dört gözle bekliyorduk. 


Tekrar düşündüğümde, hala tüylerim diken diken oluyor. Zaman, bugün bana şöyle diyor: “Büyümeliyiz, yarından itibaren büyük olacaksın, kısa pantolonlarını ve ayakkabılarını çıkar, çünkü bugünden sonra sen bir adamsın ve artık rakip kaleye koşarken yüzüne vuran güneşi, adrenalini ve çimin kokusunu bu kadar yakından hissedemeyeceksin. 

Bu son aylarda neden beni bu rüyadan uyandırdıklarını kendime sordum. Çocukken güzel bir rüya görüyorken anneniz okula gitmeniz için sizi rüyanın en güzel yerinde uyandırdığı oldu mu? Siz rüyaya devam etmek için tekrar uyumaya devam etmek istersiniz, ancak tekrar rüyanın o en güzel yerine dönemezsiniz... 

Bu kez rüya değildi, gerçekti. Ve şimdi yeniden bu güzel rüyanın başına dönemem. Bu mektubu size, dünün çocukları, bugün ise büyümüş ve belki de baba olanlarınıza ve bugün “Tottigol” diye bağıranlara adıyorum. Kariyerimin sizin için anlatılacak bir 


masal olduğunu düşünmek hoşuma gidiyor. 
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Şimdi gerçekten bitti. Son kez formamı çıkarıyorum, 


güzelce katlıyorum, yeter demek için hala hazır olmasam da... Belki de hiç olmayacağım. Bu dönemde röportaj yapmadığım ve düşüncelerimi açıklamadığım için affınıza sığınıyorum fakat ışığı söndürmek kolay değil. Şimdi korkuyorum. Penaltı kullanmadan öncekiyle aynı şey değil bu, bu kez sonrasında ne olacağını göremiyorum. Biraz korkmama izin verin. Bu kez benim size ve her zaman gösterdiğiniz sevgi ve coşkuya ihtiyacım var. 
Sevginizle yeni bir sayfa açabilir ve kendimi yeni bir maceraya atabilirim. Şimdi tüm takım arkadaşlarıma, teknik direktörlere, yöneticilere, başkanlara, bu yıllar boyunca benle birlikte çalışan tüm herkese teşekkür etme zamanı. Taraftarlarımıza ve tribünlere de bir sözüm var: Romalı ve Roma taraftarı olarak doğmak bir ayrıcalıktır, bu takımın kaptanlığını yapmak benim için bir onurdu. Her zaman benim hayatım oldunuz ve olacaksınız: ayaklarımla sizi heyecanlandırmayı bırakıyorum Jakat kalbim orada, daima sizinle olacak. Şimdi merdivenleri ineceğim ve daha bir çocukken 
tanıştığım soyunma odasına son kez gireceğim. 28 
yıldır size bu sevgiyi vermekten mutlu ve 


gururluyum. Sizi seviyorum.” 


TFF'EN Mİ VAR 
DERDİN VAR 


TUNÇ 


Bir anda kapı açılır. İçeriye başkan dalar. 
Başkan: Buldummmmm. 
Hazırlıksız yakalanan asistan korku içinde sorar. 


Asistan: Ne ne ne buldunuz başkanım? 
Başkan: Gökmen Özdenak. 


Kız anlamamış gözlerle bakar. 


Asistan: Anlayamadım başkanım? 

Başkan: Sonunda üzerimden büyük yük kalktı, Aylardır kemiriyordu beni. Ama bitti artık. Evet... Gökmen Özdenak. 

Asistan: Nedir o başkanım? 

Başkan: Ne olacak kızım? Tabii ki Süper Lig'in gelecek sezonki ismi. Bir futbol federasyonunun bundan daha önemli bir meselesi olabilir mi? 
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ZİLELİOĞLU 


Asistan tedirgin. 


Asistan: Efendim Gökmen Bey'e bir şey mi oldu? 

Başkan: O ne demek kızım? 

Asistan: Yani, efendim, Gökmen Bey vefat mı etti? 


Başkan şaşkın. 


Başkan: Gökmen Özdenak ölmedi mi? 
Asistan: Valla ben dün akşam seyrettim. Turp gibiydi efendim. 

Başkan: Kızım, emin misin onun Gökmen Özdenak olduğundan? 

Asistan: Evet efendim. Hani gömleğinin yakası şöyle yuvarlak, kalın gözlüklü ve önünde bir sürü kesilmiş gazete kupürü olan. 
Başkan: Valla o. Vay arkadaş görüyor musun şu başımıza geleni. Ben de tam kurtulduk şu isim derdinden diyordum. Demek yaşıyor Gökmen? 

Asistan: Maalesef efendim. Şey yani, yaşıyor. 
Allah uzun ömür versin. 


Başkan ters ters bakmaktadır. Asistan kekeler. .. ... 
.... 

Asistan: Ver ver vermesin mi efendim? 

Başkan: Ee şimdi ne olacak? Ne isim koyacağız? Gerçi .—. 

birkaç alternatif belirlemiştim. Neşet Ertaş nasıl? . * 

Asistan: Çok değerli bir isimdi, fakat kendisi müzisyen a” 

efendim. 

” i . * 

Başkan: Haa... olmaz diyorsun yani. 

.. 


Asistan: Maalesef efendim. 
Başkan: İlla futbolun içinden mi olacak yani? 


Başkan: Ulan nereden başkan oldum be? Aldık başımıza belayı. Ne zor işmiş bu futbol federasyonu başkanı olmak? 
Türk futbolunun derdi mi biter? 


Asistan şaşkın bir şekilde. 


Asistan: Haklısınız efendim. 

Başkan: Neyse başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. 
Asistan: Toplantınız var ya efendim. 

Başkan: Ne toplantısı? 

Asistan: Yönetim kurulu efendim. Kulüpler Birliği ile 


beraber. 
Başkan: Ne zaman? p 
Asistan: On dakika önce başladı efendim. Herkes sizi bekliyor. 


Başkan sinirlenir. 


Başkan: Ne biçim asistansın sen? Neden haberim yok benim? 


Der ve toplantı odasına girer. 


Asistan: Dün iki kere, bu sabah bir defa hatırlatmıştım 


oysa ki... (arkasından) 


Herkes ayağa kalkar. 
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Başkan: Geciktim kusura bakmayın arkadaşlar. Asistanla önümüzdeki sezonun ismini konuşuyorduk. 

H. Güreli: Bulabildiniz mi başkanım? 

Başkan: Ben Gökmen Özdenak dedim, meğerse yaşıyormuş. 


Gülüşmeler olur. 


N. Özdemir: Gerekirse hallederiz başkanım. Sezona yetişir, 

Başkan: Yok canım o kadar da değil. Katil miyiz biz? 

N. Özdemir: O anlamda söylemedim başkan. Yani buluruz bir isim. 

Başkan: Haa öyle. 

M. Düren: Başkanım bugün Kulüpler Birliği ile beraberiz gördüğünüz gibi. Onların da bir takım sorunları var. 


Başkan lafi ağzına tıkar. 


F 
Başkan: Ya ne sorunları olacak onların? Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında. Ya Mete, benim akşam yemeklerinden sonra karnımda bir şişkinlik oluyor. Bu neden olur? 


M. Düren: Başkanım ben kardiyoloğum ama çok yiyorsanız ondan oluyordur. 

Başkan: Ondandır diyorsun yani? Evet neymiş kulüplerimizin derdi? 

Ş. Mosturoğlu: Başkanım stad zeminleri çok çabuk bozuluyor. Bir türlü önüne geçemiyoruz. 

Başkan: Sen kafana saç ekeceğine biraz stada çim ek Şekip Bey. Ayrıca bu işin piri Bursaspor. Bak on beş gün içinde çamur olan zemin yemyeşil oldu. Onları örnek alın. Ali Ay anlatsın size. 

G. Zülfikaroğlu: Başkanım bir de bu altyapıdan futbolcu yetişmemesi ile ilgili sıkıntılar var. Artık bu altyapılara bir el atmak lazım. 

Başkan: Kim diyor altyapıdan futbolcu yetişmiyor diye? Al sana Tarık Çamdal, al sana İsmail Köybaşı, al sana Serdar 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Özkan. Bu çocukları parayla alamazsın bugün. Hepsi milli takımın değişmezi. 

H. Güreli: Başkanım milli takım demişken bu Lucescu ile ilgili de sıkıntılar var. Biliyorsunuz son çalıştırdığı kulüpten unutkanlığı ile ilgili problemlerden dolayı yollar ayrıldı. Bizde de benzer mevzular var. 

Başkan: Yahu öyle şey mi olur? İyi ki adam bir kere yanlışlıkla Romanya milli takımının başında sahaya çıktı. 
Dalgınlık işte hepimizde olur. Zaten hemen fark edip tribüne çıkardılar. İnsanlık hali yani. 

F. Orman: Sayın başkan, bu yabancı kuralında değişiklik 


olacak mı? Bizde kulüpler olarak ona göre pozisyon alalım. 


Başkan: Yabancı kuralında bir devrim yapmanın zamanı geldi artık. Bence serbest bırakalım. Yönetim kurulu arkadaşlarım ne der bilemiyorum? 

M. Düren: Başkanım zaten serbest şu anda. 

Başkan: Hadi yaa? Ee memnun muyuz bari? 

N. Özdemir: Tabii çatlak sesler çıkıyor yine başkanım. 
Ama zamanla onlar da kesilecek. 

Başkan: Aslında bu sayıyı sınırlamak lazım. 
Ş.Mosturoğlu: Başkanım bizim dönemimizde üç defa değişti kural. 

Başkan: Evet, biraz abartmışız galiba. 

G. Zülfikaroğlu: Başkanım, tabii bu MHK konusu da çok başımızı ağrıtıyor. Hakemlerimiz çok formsuzlar. 

F. Orman: Başkanım bu hakemlerin göz testleri yapılıyor mu sıklıkla? Maç içinde Stevie Wonder esintilerini fazlasıyla görmeye başladık maçlarımızda. 

Başkan: Yani kör mü diyorsunuz hakemlerimize? 

F. Orman: Sağır dediğimiz zamanlarda oluyor. Gerçi onu da yeni bir kural ekleyerek sizler çözüyorsunuz zaten. Ver altı maç ceza gitsin. Ama nedense bir daha hiç uygulanmadı bu kural. Demek ki kişiye özelmiş! 

H. Güreli: Sayın Orman, bu hakemler bizim. 

F. Orman: Evet katılıyorum size. Bu hakemler sizin. 
Nedense bir türlü bizim olamadılar. 

Başkan: Arkadaşlar daha önemli bir konu yoksa benim golf saatim geliyor. Kaçırmak istemiyorum. 
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M. Düren: Başkanım kulüplerin yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntıları var. 

Başkan: Yoksa görüntü net değil mi? Elli kere de söyledim şu çanakla oynamayın diye. 

F. Orman: Yok maşallah görüntü çok net de tartışmalı pozisyonlar biraz geç yayınlanıyor. 

H. Güreli: Sayın Orman, böyle şeyler normal. Birkaç dakikalık gecikmeler için bu kadar kıyamet kopartmaya gerek yok. 

F. Orman: Birkaç dakika derken dört gün demek istediniz galiba? 

H. Güreli: Dört gün mü? 

F. Orman: Doğru duydunuz. Dört gün. O da taraftarımızın sosyal medyada koparttığı gürültü sayesinde oldu. 
Başkan: Hüsnü, dört gün biraz abartılı olmuş. 

H. Güreli: Evet, biraz öyle olmuş başkanım. Biz onu şey edelim yayıncı kuruluşa. 

F. Orman: Evet bir şey edin siz. Sayın Seba'yı da anmış olduk bu şey etme vesilesi ile, 

M. Düren: Başkanım sizin soracak başka bir sorunuz var mı kulüp başkanlarına acaba? 

Başkan: Bu Gökmen Özdenak kaç yaşında? 
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2017/2018 - 2021/2022 
FF Süper Lig ve TFF 1. Lig 


röportaj 


Beyaz Saray'dan Peru 
Kabilelerine Bir Türk 
Kadını... Dilek Alp 


Son dönemde en sık duyduğumuz cümlelerden biri “beyin göçü”... Sayısız özel insan ülkemizden şu veya bu sebeplerle uzaklaşıyor. Ancak Türkiye'nin daha iyi bir ülke haline gelmesi için yaka paça savaşanlar da var. Bu rüzgâr savaşçılarından biri de Dilek Alp... Emin olun, Standart Dergi olarak 

röportajı yaparken onun kariyerinde ve yaşantısında yaptığımız yoğun yolculuk, bizim için sıra dışı bir iş oldu. Beyaz Saray'da dönemin başkanı Obama'nın ofisinden Peru'daki kabile yaşamına, kadınlar için yaptığı çalışmalardan kahveye kadar uzunca bir sohbete tanık olduk. Bu sohbet öyle detayları içinde barındırdı ki röportaja bir isim vermek istesek bu isim “boyutsuz” olurdu. 


Lafı fazla uzatmadan gelin 
Dilek Alp'in rüzgârında bir yolculuğa çıkalım. 


Röportaja, “Beyaz Saray” 
günlerinizden başlamak istiyorum. Nasıl oldu da orada görev aldınız? Size nasıl ulaştılar? 


Beyaz Saray'ın dikkatini çekmemin ardında yatan asıl neden, 2008 yılında 
ABD Santa Clara 
Üniversitesi'nin Kadın 
Liderlik Direktörlüğü bölümünün direktifiyle 
Dünya Kadın Liderler 
Programı'nda ülkemizi 
Kadın ve Kültür alanlarında temsil etmek ve araştırma yapmak için seçilmemle oldu. Mezuniyetimden o tarihe kadar ağırlıklı mimar olarak çalışırken, “1999 
Gölcük Depremi”nin ardından Gölcük'te hemen her alanda resmi ve gönüllü çalışmalarım, hem de kadınlar için 
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ERAY EMIN AYDEMİR 


geliştirdiğim özgün yerel kalkınma programları ABD 
Santa Clara Üniversitesi'nin dikkatini çekti. 12 aylık bir takip süreci geçirdim, ciddi raporlama yaptılar. Tabii, bu süreç sadece inceleme dönemlerinden oluşmadı. 
ABD Berkeley 
Üniversitesi'nde görevli değerli hocalarımdan biri özellikle benim adımı vererek, dikkate alınmamı sağlamış. Bu eşsiz programı, Dünya Kadın 
Liderlerinden biri sıfatıyla tamamladıktan sonra, dünyanın hemen her bölgesinde konuyla ilgili sahada çalışmaya başladım. 


Beyaz Saray öyküsü de bunlardan biri. Kültürel 
Miras, Kültürel Savunucu ve Kadın Hareketleri konusunda Türk uzman pozisyonunda resmi görevli olarak davet edildim. 


Siz, bir dönem dünya gündemini belirleyen önemli isimlerden de eğitim aldınız, değil mi? Bu eğitimler size ne kattı? 


Evet, popüler anlamda dönemin ABD Dışişleri 
Bakanı Condoleezza Rice ve New York Senatörü 
Hillary Clinton gibi önemli isimlerle tanışma ve onları dinleme olanağım oldu. Bu iki kişinin dışında, dünyaya katkı sunmuş sayısız kadın liderle tanıştım, ders aldım ve sohbet ettim. Bu eğitimler bana iki açıdan faydalı oldu. İlki, onların tecrübeleri bana yol gösterdi, ilham verdi. 
İkincisi de, onların da bizim gibi sade insanlar olduklarını teyit ettim. 
Karşımdaki kadınlar sokakta rastlayabileceğim türden ama özel insanlardı. 
Ulaşılabilirlerdi. 
Hedeflerimi güncelledim. 


“Ulaşılamaz” kategorisinde bir insan türü olmadığını fark ettim. 
Tabii, bu özel kadınların bizlere yansıttıkları ışık ve heyecan geleceğe bakışımda önemli oldu. 


OBAMA ONDAN ESİNLENDİ 


Obama'nın, kültürel miras konusunda yaptığınız çalışmaları kendi seçim programına ve ek yasa tasarısına dâhil ettiğini biliyoruz. Nasıl oldu da bir Türk kadını ABD'de yasa tasarılarına ve bir başkanın seçim programına ilham olabildi? 


ABD parlamentosu kültürel miras konusunda çok çalışmamıştı o güne dek. 9 milyon kilometrekareden fazla yüzölçümü olan ve resmi kuruluş tarihi 4 Temmuz 1776 olan bu topraklar, henüz kültürel miras için kendini çok genç görüyordu... 


Ancak Amerikan toplumu için onlarca kültürel miras konusu olduğunu ben bile biliyorken, onların dikkatinden kaçmış olması beni hep şaşırtmıştı o güne değin. 
Bir rapor hazırladım, senatoya sunuldu ve kabul gördü, ekip oluşturuldu, araştırma grupları kuruldu. Konu incelendi ve onay aldı. Başkan Obama da bu çalışmaya büyük ilgi gösterdi. 
ABD'nin kültürel miras çalışmaları, Obama ile yeni bir boyut kazandı. Seçim propagandalarında kullandığı bazı sloganlara esin oldum. (kültür sizin kimliğinizdir, sahip çıkın!) Sonrasında senatoya ek yasa tasarısı olarak sunuldu, kabul gördü ve Obama'nın seçim çalışmaları içerisine de girdi. Kendisi, bu kültür ve taşınan kültürel kodlar konusuna özen gösteren bir başkandı. 


Evinizde dikkat çekici bir kütüphane var. Sizin de daha önce ABD'de farklı dilde yayınlanmış iki kitabınız var. 
Beyaz Saray günlerine ve röportajın ilerleyen sürecinde değineceğimiz eğitimleriniz ve kabile yaşantısına dair bir Türkçe kitap çalışmanız olacak mı gelecekte? 
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Bunları bir kitap haline dönüştürme fikri beni şu an rahatsız ediyor. Çünkü bu bir paylaşım değil; sanki belirli, muntazam bir şekle sokmaya benziyor hayallerimi, yaşadıklarımı. Sınırlandırmak istemiyorum kendimi. Henüz kelime dağarcığım yaşadığım duyguları anlatmaya yetecek seviyede değilmiş gibi hissediyorum. Deneyimlerimi, orada gördüğümü insanlara tam anlamıyla bu kelimeler aktaramaz gibi geliyor ve anılara haksızlık olacakmış gibi romantik bir ruh durumundayım. Şimdilik, orada gördüklerimi boyutlandırmak istemiyorum. Ama tahmin edersiniz, bu konuda çok baskı görüyorum. 


Orada yazdığım kitaplara gelince, kültürler arası diyalog bir arge raporlama kitabı ve 150 farklı yemek kültürüyle ilgili canlı bilgiye sahip bir kitabım var. 
Yenilerini yazmak yerine bu kitapları Türkçe'ye çevirmem gerekiyor aslında. 
Yemek kültürüyle ilgili kitap çalışmamı, sindire sindire 22 yıldır çevirmeye devam ediyorum, düşünün ne kadar istekliyim bu konuda! 


Ancak Amerikan toplumu için onlarca kültürel miras konusu olduğunu ben bile biliyorken, onların dikkatinden kaçmış olması beni hep şaşırtmıştı o güne değin. 
Bir rapor hazırladım, senatoya sunuldu ve kabul gördü, ekip oluşturuldu, araştırma grupları kuruldu. Konu incelendi ve o: dı. Başkan Obama da bu çalışmaya büyük ilgi gösterdi. 
ABD'nin kültürel miras çalışmaları, Obama ile yeni bir boyut kazandı. Seçim propagandalarında kullandığı bazı sloganlara esin oldum. (-kültür sizin kimliğinizdir, sahip çıkın!) Sonrasında senatoya ek yasa tasarısı olarak sunuldu, kabul gördü ve Obama'nın seçim çalışmaları içerisine de girdi. Kendisi, bu kültür ve taşınan kültürel kodlar konusuna özen gösteren bir başkandı. 


Evinizde dikkat çekici bir kütüphane var. Sizin de daha önce ABD'de farklı dilde yayınlanmış iki kitabınız var. 
Beyaz Saray günlerine ve röportajın ilerleyen sürecinde değineceğimiz eğitimleriniz ve kabile yaşantısına dair bir Türkçe kitap çalışmanız olacak mı gelecekte? 
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Bunları bir kitap haline dönüştürme fikri beni şu an rahatsız ediyor. Çünkü bu bir paylaşım değil; sanki belirli, muntazam bir şekle sokmaya benziyor hayallerimi, yaşadıklarımı. Sınırlandırmak istemiyorum kendimi. Henüz kelime dağarcığım yaşadığım duyguları 

anlatm yetecek seviyede değilmiş gibi hissediyorum. Deneyimlerimi, orada gördüğümü insanlara tam anlamıyla bu kelimeler aktaramaz gibi geliyor ve anılara haksızlık olacakmış gibi romantik bir ruh durumundayım. Şimdilik, orada gördüklerimi boyutlandırmak istemiyorum. Ama tahmin edersiniz, bu konuda çok baskı görüyorum. 


Orada yazdığım kitaplara gelince, kültürler arası diyalog bir arge raporlama kitabı ve 150 farklı yemek kültürüyle ilgili canlı bilgiye sahip bir kitabım var. 
Yenilerini yazmak yerine bu kitapları Türkçe'ye çevirmem gerekiyor aslında. 
Yemek kültürüyle ilgili kitap çalışmamı, sindire sindire 22 yıldır çevirmeye devam ediyorum, düşünün ne kadar istekliyim bu konuda! 


Dilek Alp'in kütüphanesi gerçekten dikkat çekici. Farklı türdeki yüzlerce kitap, onun okumaya ne kadar tutkun olduğunu bizlere gösteriyor. Latin Amerika edebiyatından biyolojiye, kutsal kitaplardan sembollere kadar birçok kitap kütüphanesinde bulunuyor. 


Okurlarımızın büyük bir bölümü edebiyat tutkunu. En sevdiğiniz kalemi veya kalemleri öğrenebilir miyiz sizden? 


Kütüphanemde Güney Amerikalı yazar, şaire ait çok eser vardır. Destansı şiirleri, Jose Hernandez ile tanıdım, romantizmi ise Carlos Drummod de Andrade'den. 
Pedro Shimose, Vargas Vila, G. Garcia Marguez, Mejia Vallejo, Maria da Heredia, Ruben Dario, Gabriela Mistral , Pablo Neruda aklıma ilk gelenler, bende iz bırakanlardan bazıları. Ama bir Isabel 
hastalığı var bende, öyle bir sevgi ki 2003 
yılında kasırgasını dahi yaşadım ABD'de... Fanatik bir Isabel Allende okuyucusuyum. Çevirisi olmayan kitaplarını bile alıp anlamaya gayret ediyorum, düşünün. “Mucizeler Krallığında” yaşıyor gibi hissediyorum çoğu zaman, kimsenin başına gelmesi 


muhtemel olmayan her şey bana denk geliyor gibi hissediyorum. Isabel ile tanışmam ve onun evinde tam iki dolu gün geçirmem gibi. Kitabının kapağına benim tasarladığım kolyeyi takacak kadar içten, “karşında ruhum çıplak kalıyor” diyecek kadar bana ait... Seviyorum onun derin dünyasını ve anlatımlarında dağılıyorum.. 

Okumayı, yazmayı sevdiğim kadar çizmeyi de seviyorum. Mesleki çizimlerin dışındakilerden bahsediyorum. Kendimi nasıl ifade edeceğimi bilemez halde gibi gözükebilirim dışarıdan. Ama bence, birbirini tamamlayan bir etkileşim içindeyim. Bazen okuduğumu çiziyorum, bazen yazdığımı, bazen gördüğümü, çoğu zaman hissettiğimi. Yazdıklarımın okunması, çizdiklerimin görülmesi o kadar da amaç haline dönüşmüyor bu dönemlerde, sadece paylaşmak ve benden çıkması önemli. 
Gerçekleştirdiğim an rahatlıyorum. 
Etrafıma sürekli vizör arkasından bakıyor gibi hissediyorum. Detayları hafızama kazıyor, sonra oradaki görüntüyü parça parça işliyorum. Bu soyut bir aşama, 


bunun somutlaşması kalemi elime aldığım an gerçekleşiyor tabii. Sadece ekru renk kâğıt üzerine mavi kalemle desen çizmeyi seviyorum. Boyutsuz, sınırsız bir mavi koleksiyonum var. Bu seride her şey mavi. Bir dönem Pierre Cardin markasına eşarp desenleri çiziyordum. Bazen desenlerimi insanların üzerinde görmek inanılmaz havalı, gülümsetiyor beni. Havalı deyince aklıma bir üçleme geldi; yeryüzünde en değer verdiğim kişilerden biri zamanında bana bir yakıştırma yapmıştı, çok severim: Akıllı, güzel ve havalı bir kadınım... Bir hayli inandırmıştım buna kendimi! Kalem ise çok önemli... Bu arada ciddi bir Lamy kalem tutkunuyum. 
Dolmakalem ve klasik kurşunkalem kullanmayı çok seviyorum ve melankolik bir tarz olduğunu düşünüyorum. 


BİR KABİLEYLE GEÇEN HAFTALAR 


Peru günlerinize gelelim. Uzun bir süre Peru'daki bir kabileyle beraber yaşadınız, onların hayatlarını gözlemlediniz. Bu ülkemizde çok az insanın deneyimlediği bir olay. Bize anlatır mısınız o günleri? 
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Peru'dan önce de kabilelerle iletişimlerim olmuştu. Ancak Peru'daki Inka-Maya köklerinden gelen bir kabileyle iki ay beraber yaşadım. Bir uzman sıfatıyla beraber yaşadığım ilk kabile onlardı. Diğerlerinde sadece izleyiciydim. 


Avrupa'dan gelen, beyaz tenli, kızıl saçlı bir kadın bu kabileye dâhil oluyor haftalar boyunca. Onlar ne düşündüler bu ziyaret hakkında? 


Net şeytani olduğumu düşündüler. Her şeyim tereddüt yaratıcıydı. Bir inisiasyon süreci yaşadım ilk günler. Onlara göre arındırılmam olarak tanımlanan dönem, bana göre çok uzun, sinir bozucu, sessiz olarak sürdü. Arındırma döneminde bir şaman benimle temas kurdu. Benden aldıkları salınım ve hislere göre bu arındırma süreci devam etti veya tamamlandı. Ruhsal olarak titreşimler değerlendirildi aramızdaki. İlk olarak göz ile bir odaklanma yaşandı. (En rahatsız eden kısım) Şaman, direkt gözlerimin içine bakarak, kilitlendi ve benim gözlerimi ondan kaçırmamamı istedi, hatta zorladı. Savaşçı ve meydan okuyan 


tavrım orada da ortaya çıktı, gözlerimi asla kaçırmadım. Uzun bir süre birbirimize baktık. Bu, ondan korkmadığım anlamına geliyordu. 
Aslında ciddi bir meydan okumaydı bu. 
Ait olmadığın bir ortamda dikleniyorsun... ( Aslında bu, asker kızı olmamdan beslenen bir yön, sürekli ortam değiştiren ve hiçbir yere âit olamayan bir karakter olarak sürekli meydan okuyucu tavrımın gelişmesi) İletişimin neredeyse yok olduğu günler, şamanın beni sürekli uyardığı konu, “fazla meraklısın, merakını zapt et” şeklinde oldu. Bana günlerce sadece bu tek cümleyi söyledi. Bu arada inisiasyon sürecinde şamanın kendi çadırında kaldım. Etrafı açık bir çadırda, üstü samanlarla kaplı bir korunak. Hiç kimseyle bir hafta boyunca görüşmeme izin verilmedi. Bir hafta boyunca şamanın bana söylediği o tek kelimeyi düşündüm. Düşünmek için çok vaktim oldu! Hayatımdaki kayıpların bir bölümü sadece aşırı merak ve onun getirdiği heyecandan kaynaklandığını fark ettim. 
Bunun dışında, sadece günün belirli saatlerinde elini elime koyarak akışı kontrol ediyordu. Bunun, kan akışını 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düzenlediğine inanıyorlardı. Bir hafta boyunca yiyecek olarak et ve hayvan ürünleri hiç vermediler, sadece ekmeğe benzettiğim bir hamur ve meyve ile beslenebildim. 

Öğrendiğim; beklentisizlik, verilen kadar yaşa.. 


Barınağın içerisinde geçen bir haftadan sonra üç gün boyunca çadırın dışında insanları gözlemleyebildim ancak bu üç gün içerisinde de diğer insanlarla irtibat kurmam yasaktı. 

Öğrendiğim; sakinlik ve sabır... 


Arındığıma ikna olduktan sonra kabile üyeleriyle bir arada olmaya başladım. 
Ancak onların hayatını değiştirebilecek hiçbir unsurun içinde olmadım, yasaktı. 
Genelde izleyici, takipçi, destek olma bölümündeydim. Herhangi bir değişiklik yapma şansı yoktu. Yapmaya gerek de yoktu. 

Öğrendiğim; hayata müdahale etmek zorunda değilsin, bırak bildiği gibi aksın... 


Neler deneyimlediniz peki orada? 
Tamamen doğada onlarla beraberdiniz. 


Sakin, sade bir disiplin içerisindeydim. 
Hiçbir şeyden sorumlu değil gibi gözüken ancak bir sistemin içerisinde rol almak ve görünmeyen kurallara dahil olmak. 
Hayata olumsuz bakmıyorlar. Kendini yenileyen bir enerji var. Ölümden de korkmuyorlar. Ölümü bir son değil de, yeni bir döngünün başlangıcı olarak görüyorlar. Bir kariyer seviyesi alama gibi düşünüyorlar. Ölümden sonra inançlarında vaat edilen bir şey yok. 
Tibet Budizmi'ne benzettim. Orada arafta gibiydim. Sürekli geldim gittim. 
Hem onlardan hem değil gibi, zevkli, yorucu ve zorlayıcı bir ruh hali. 


Peki Tibet'teki Budistlerin inançlarıyla, Güney Amerika'daki bir kabilenin inançları nasıl bu kadar birbirine benziyor? 


Kaynak tek ve aynı; sade ve doğayla bir arada yaşıyorlar. Bu çok değerli. Doğaya döneceklerini biliyorlar. Doğaya kulak kabartıyorlar. Zorlamıyorlar ama dirayetli davranıyorlar. Bedenlerine ve ruhlarına saygı gösteriyorlar. 
Öğrendiğim; dinle... 


Şehir yaşantısına uyum sağlamış biri olarak, dostlarınızı, cep telefonunuzu, sosyal hayatınızı özlemediniz mi? 


Özledim, çok özledim, gözyaşı döktüğüm anlar oldu sessizce bir kenarda. Yoksun olduğum her şeyin benim için çok değerli olduğunu, ancak hayatımdayken önemini fark etmediğim gerçeğini fark ettim. 
Elimde olmayan, vazgeçmek zorunda kaldığım tüm değerlerimi düşündüm. 
Ancak bu yoksunluk haline de çok uzun takılmadım. Özlediğim şeyleri düşünce ve hayal olarak bir kenara koydum. 
Oradaki yaşama hemen adapte oldum ve görünen kimliğimi çöpe attım. 
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TECAVÜZ EN BÜYÜK KORKUMDU 


Korktunuz mu peki orada geçen haftalar süresince? 


İnanılmaz korktum, aynı odada farklı inanış ve alışkanlıkları olan, ruhlar aleminde bir yabancıyla kalıyorsunuz. 
Bana zarar vermelerinden korkarak, bir ara paranoyak hale döndüm. Bir güvencem vardı ama garantim yoktu. İlk bir hafta boyunca toplamda sadece 5-6 saatten fazla uyumamışımdır. 
Karşındakinin beni işkence ederek öldüreceğinden değil, tecavüz edebileceği düşüncesine takıldım kaldım, korktum. 
Ancak daha sonra öğrendim ki böyle bir şeyin cezası ölümmüş. Ve düşüncelerim için sonrasında utandım. Kılıma zarar gelmedi, hatta kutsallaştırıldım bazı topluluklarda, tanrıçasal değerler yüklendi üzerime, Kadınlar beni koklamayı, tenime ve saçlarıma dokunmayı çok seviyorlardı. İnanılmaz sempatik tebessümler gördüm gözlerinde. 


Size takılan bir isim var... “Red Hurricane” bunun hikâyesini öğrenebilir miyiz? İsminizden daha çok bu lakap kullanılıyor. 


Haşarı, hızlı, çözüme koşan, heyecanlı hallerimi girdiğim her toplumda istisnasız gösteriyorum. Şili'deki Machu Picchu kabilesiyle çalıştığım dönemde sürekli oradan oraya koşuşturan, çocuklarla ilgilenen, kadınlara yardım eden, ders veren, inşaattan tutun mutfaktaki kadın hallerim, şamanın dikkatini çekti. Kızıl doğalında oluşum da karşı tarafa ilginç bir enerji verir... Benim atmosferimde atalet kelimesi kullanılamaz. Topluluğun şamanı, şafak vakti toplantılarında bu adı kabilesine 


açıkladı. “Senin adın bundan sonra bizlerin ruh katında Kızıl Kasırga" olacaktır” demesi omzuma takılan bir nişan gibiydi. Pasifik okyanusunun kadın isimli kasırgaları iyi bilinir. Hayatlar bu kasırgalara göre şekillenir. Olumsuzdur belki, silip süpürüp perişan eder, yok edicidir ama sonrasında yeniden kurar ve tazeler, devrim niteliğindedir. Bu isimle yaşayacağımı bilmek hoşuma gidiyor ama tetikliyor da. 


Şamanlarla ve kabilelerle bu kadar vakit geçirmenizin ardından spiritüel deneyimlere inanıyor musunuz? 


Hislerimi ve rüyalarımı fena halde ciddiye alan biriyim. Haberci rüyalar gördüğümü düşünüyorum. Bazen rüyaları hatırlamaktan da korktuğum oluyor. Rüyamda duyduğum cümleler, hatırladığım detaylar tam olarak gerçek hayatımda karşıma denk gelir. Kabilelerle yaşadığım deneyimden sonra rüyalarımda bir derinleşme oldu. 
Şamanların bende gördüğü ve söyledikleri şey, hislerimle beraber spiritüel yeteneklerimin bir hayli yüksek olduğu. Kabiledeki arınma sürecinde, bu yeteneklerimin de farkına biraz olsun vardım. Rüyalar, öngörüler, hisler buna göre şekillendi. Analitik düşünen, mühendis bir kadına ters bir duruş şekli aslında ama sanırım beni ben yapan karmaşa bu olsa gerek. 


Konu Mustafa Kemal Atatürk'e geldiğinde kendisine yönelttiğimiz sorunun ardından uzun süren bir sessizlik oldu. Önce çalışma masasının yanındaki Atatürk portresine baktı, ardından boşluğa dikti gözlerini. 
Tekrar konuşmaya başladığında fark ettik ki geçmişte yaptıklarını anlatan o coşkulu kadın gitti, yerine son derece duygusal bir kadın geldi. 
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Evinizin birçok noktasında Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili objeler görüyoruz. Dilek Alp'in bu seviyeye gelmesinde Atatürk'ün payı nedir? 


Ruhumun dışa vurum halini görüyorum onda. Çalışma masamın yanında büyük bir fotoğrafı var. Uzun baktığımda titriyorum. Ne zaman kendimi kötü, darda hissetsem, göz atıyorum ve sessizce konuşuyorum onunla içten içe. 
Sessizce mırıldandığını düşünüyorum yanı başımda, Aile geçmişinde gerçek dokunulmuş Atatürk hatıraları var, evimde, hafızamda anlatılan, elimde tuttuğum, muhafaza ettiğim, gözüm gibi baktığım anılar. Henüz üç yaşındayken Atatürk'ü çok iyi biliyordum. Evde babam Nutuk'tan bölümler okurdu. 
Anlamayacağımı bile bile bana okurdu. 
Babam bir şamandır. Bir asker, bir şaman yetiştirdi beni. Annem ilkeli bir inanca sahipti, babam ise şamandı. Ailede hiçbir zaman ikircikli bir durum yaşamadım. 
Hiçbir taraf kendisine doğru çekmedi beni. İki taraf da ruhumu besledi diyebilirim. Atatürk, annem ve babam benim şekillenmemde büyük pay sahibi oldular. Onlardan konuşmayı seviyorum. 
Sevdiklerimi anlatmayı seviyorum sanırım. 


ATATÜRK'E BÜYÜK SAYGI 
DUYUYORLAR 


Tekrar Atatürk özelinde Beyaz Saray'a dönersek, Atatürk'e bakışları nasıldı? 


Büyük saygı ama altyapısında da kıskançlık duyuyorlar bana kalırsa. 
Binanın yönetim kısmında dünyanın büyük liderlerinin fotoğraf koleksiyonu var. İlk fotoğraf Mustafa Kemal Atatürk'e at, 


Benim için büyük bir gurur kaynağı onu orada da görmek. Sanki binanın sahibiymişim gibi hissettirdi! Bana Atatürk'le ilgili soru sorduklarında gözlerindeki kıskançlığı hissettim. 
Önemli liderlere sahip olmalarına rağmen tanımsız bir kıskanma içgüdüsü bu. Ayrıca Beyaz Saray'ın içerisinde farklı boyutlarda farklı renklerde tanımlanmış odalar var. Bu odalarda duvardan duvara Hereke halıları kaplı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında sipariş usulü yaptırılmış. Haftanın belirli günleri randevulu ziyarete açılan Beyaz Saray'ın rehberleri bu halıları ballandıra ballandıra anlattıkça nasıl mutlu oluyorum tahmin edin. 


Kadınlar için yaptığınız çalışmalar doğrultusunda baktığınızda, gelişen dünyada kadınlar şu an nerede? 


Kadın en büyük hatayı “kadına hak” benzetmesini kullanarak yapmış/yapıyor. 
Kadının zaten hakları var. Bunları da kendisine verecek olanlar asla erkekler olmamalıydı. Doğuştan gelen kazanımlar, diğer canlı türleri gibi. Erkeklerden bir hak beklendiği an zaten ona itaat etmeye başlıyorsun. Biraz bu arka planda kalma isteği ile alakalı olabilir. Avantaj olarak bazen önde olmamak anlaşılabilir ancak bu uzun süre bir alışkanlık haline gelmiş ve kanserleşmiş günümüzde. Erkek hâkim dünyaya biz, yani kadınlar izin verdik. Kadınlar, şu an güçlerini göstermek istemiyorlar. Bunu reddeden erkekler değil kadınlar. Başörtüsünü konuşan kişiler bile kadınlardan çıkmadı. 
Bizim için erkekler kapıştı. Bunu gündeme getiren hep erkekler oldu. 
Bundan nemalananlar da. Kadınlar hakkında konuşan ve hüküm verenlerin erkekler olmasını kabul edemiyorum. 
Bunu kızgınlıkla karşılıyorum. Hatta reddediyorum. 
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Kadınların hafifçe hareketlendiği toplumlarda değişiklikler olduğunu görüyorum. Şili'de bunu güzel yaşadım. 
Kadınlar her gün tencere tavayla sokaklardaydı. Ülkenin tansiyonunu orada kadınlar belirliyordu. Aralarında olmak güzeldi o isyankâr, tuttuğunu koparan ruhların. 


“Döşeme Bebekleri" adıyla bir çalışmaya rastladık size ait. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? 


Kırsal alanda kadının gerek istihdama katılmasını, gerek girişimciliğini, gerekse toplumsal statüsünü etkileyen en önemli unsurlardan biri eğitim, var olanı geliştirme ve cesaretlendirme olduğuna inanırım. Kabul ediyorum ki kadınlar açısından özellikle katılım ve gelişimin sürdürülmesinde önemli sorunlar yaşanmakta. Toplumda kadının eğitimi önünde engel oluşturan yanlış inanış, örf ve âdetlerin toplum üzerinde etkisini azaltmak için tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ile işbirliği içinde bulunularak toplumun bilinçlendirilmesi konusu bende hep sorumluluk hissi yaratır. Bölgem kadınları için zevkle tamamladığım ve kontrolüne devam ettiğim projelerden biridir “Döşeme Bebekleri”. 

Gölcük'ün tarihi köylerinden biri olan Döşeme Köyü kadınlarının alışılmamış geleneksel kıyafetlerinin bölge adına marka haline dönüştürülmesi, satışa hazırlanması ve konuyla alakalı müzelerde yerini bulabilmesi adımları ile köyün kadınlarını bilinçlendirme ve cesaretlendirme programını usta eğitmen ekibimle tamamladık ve her biri farklı karaktere sahip sempatik bez bebekleri bölgeye, ülkeye kazandırdık. Burada gerçekleştirilen her adım kadınlarımızın başarı hikâyesi oldu ve tarihi köylerinin geleneklerini canlı tutarken, kırsalın 


zenginliğini özleyenlere sundular, sunmaya devam ediyorlar. Şimdi bu bebeklerin yurt dışına satışları için çalışıyorum. 


Peki Türk kadınında ne görüyorsunuz? 


Türk kadınında bir kopukluk durumu hakim. Kadınların kadınlara karşı hoşgörüsüzlüğü var. Kendi içlerinde ise Asyalı mı olsak, Avrupalı mı, profesyonel mi düşünsek yoksa amatör mü baksak olaylara mantığında sayısız kararsızlık yaşıyorlar her konuda. Okumuyor, araştırmıyor, çocuğunu eğitemiyor, kendine, kocasına ve evine de dengeli bir şekilde ilgisini veremiyor. Baskı, sevgisizlik, hoşgörüsüzlük, eğitimsizlik, boşluk, can sıkıntısı, beklentisizlik, hırs sarmış ruhunu, Kültürel anlamda kadınımız nerede duracağını tespit edebilmiş değil. Bu yüzden kadın içerisindeki devrimi dışarıya aktaramıyor. Hep dikkat edin zarar görmüş kadınlar tek başlarına savaşıyor. 
Kadınlar yan yana duramıyor. Doğal olarak kadının mutsuzluğu bütün topluma sirayet ediyor. “Mutlu ve eğitimli kadınlar mutlak seviyeyi yükseltir” gerçeği neden kabul görmez bilinmez bizim erkekler toplumunda! 


Güney Afrika'da kabilelerle ilgili yaptığınız çalışmalarda özellikle AIDS ile yaptığınız mücadelede büyük değişimler yarattınız. Anlatmak ister misiniz? 


Güney Afrika'da kabile yaşantıları oldukça farklı. Tecavüz günlük olayın akışında yer alan, içerlenen ancak cezalandırılmayan bir eylem türü. Aile içi ensest ilişkiler çok yaygın. Aynı şekilde AIDS oranları X90'a çıkmış durumda iken tanıdım bu insanları, Günlük yaşantı içerisinde kontrolsüz 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cinselliği yaşıyorlar. Cinselliğin neden bu kadar çok ön planda olduğunu araştırdığımda şaşırtıcı bir gerçek çıktı karşıma... Sıkıldıklarını, bir meşgaleleri olmadı için zaman geçirdiklerini öğrendim temel olarak. Bu onları acilen meşgul etme zorunluluğunu doğurdu. 
ivme kazanmış ve kendini çoğaltmış bir proje olan “Zulu Bebekleri” projesinin temelinde bu kadınları ve kızları meşgul tutmak fikri yatar. Kadınları her konuda eğitirken bu konuda da tıbbi ve ruhsal eğitime tabi tuttuk. Üretime dâhil olmalarını sağladık. Johannesburg Ulusal Müzesi'nde satış bölümü ayarlandı ve kadınlar satışlarını kendileri yürüttüler. 
Tabii kısa zamanda bunun da olumlu geri dönüşünü aldık. Aile içi çarpık ilişkilerde ve AIDS oranlarında ciddi azalmalar görüldü. Bu programlar şu anda da o bölgede sürdürülüyor. Bu program sonucunda dönemin Johannesburg'un belediye başkanı Amos Masondo, meclisi huzurunda kentin altın anahtarını hediye etmesi ekip olarak yaptığımız işin somut takdiri oldu. 


Brezilya'da yarattığınız bir “Vanilya Kadınlar” gerçeği var. Bunu biraz açar mısınız? 


Güney Amerika'da yaptığım çalışma sırasında, Vanilya Kadınlar Projesi ilk olarak ütopyaydı. Geniş vanilya tarlaları var bu ülkede. Biliyorsunuz, safrandan sonra en değerli ve pahalı bitki vanilyadır. Salepgiller ailesine (Orchidaceae) mensuptur. Bu tarlalarda çalışan kadınlar vanilyayla ilgili her alanda görev alıyorlar ve bitkiyi iyi tanıyorlar. Topluyorlar, üretiyorlar, vanilya haline getirip satıyorlar. Biz bu işi şekillendirdik ve bir disiplin yükledik. 
Vanilyadan ne yapılabilecekse, her türlü materyaller üretilmesi için atölyeler kurduk. Orada büyük bir istihdam alanı 


Proje katlanarak büyüdü. Proje ikinci kademe aile bireylerine ekmek kapısı açtı şuanda. İletişimimiz halen sürüyor. 


Neden dünya çapında bu kadar özel işler yapmanıza rağmen, bir bakanlıkta, özel bir diplomatik görevde değilsiniz. Bu başarılarınıza rağmen Cumhuriyet gazetesi dışında medya size ilgi göstermedi? 


Ben genel huzuru bozan biriyim. İnsanları bulundukları noktadan daha aktife teşvik eder, dinlerlerse yol gösterir, ciddiye alırlarsa hatalarını söyler ve onların daha verimli bir yola girmesi için azimle mücadele ederim. Bu, bizde pek kabul gören, hoş karşılanan bir tarz değildir. 
Hele de bir kadınsan. Kadınlarda sevmez, erkekler de... Ego ve kompleksi tetikler. 
Özgüven problemlerini su üstüne çıkartır. 
Yeni olan, rahat kaçırır. Sürekli etrafımdakiler sorumluluk hissederler. 
Huzuru verirken sakinliğimle kamçılarım. 
Rahat bozucuyum, didikler, ateşlerim, o yüzden beni istemezler, zorda kalmadıkça etraflarında çok tutmak istemez ataletli grup ve insanlar... 


DS Yönetimi yönetiyorsunuz. Orada neler yapıyorsunuz? 


Öncelikle kapasite geliştirme konularında eğtim hizmeti vermek için 2011 yılında hayata geçirdim bu kuruluşu. 40'ı aşkın farklı başlıkta eğitim veriyoruz. Genelde 
20 kişilik gruplara eğitimi tercih ediyoruz. 
Yüz yüze eğitimin faydasına inanıyorum. 
Her anlamda kapasiteyi geliştirmeyi hedefliyoruz. Sanayi odaları eğitimlerini bizden alıyorlar. Kaba bir hesaplamayla, yılda yaklaşık 6-7 bin kişiye eğitim veriyoruz. Bu insanlara bir şekilde temas etmek ve kapasitelerini artırmak benim için bulunmaz bir deneyim. 
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Sosyal medyayı ayrıca blogunuzu aktif olarak kullanıyorsunuz. Tam olarak o alanda ne yapmak istiyorsunuz? 


Okunmak hoşuma gidiyor. Bazıları sessiz bir şekilde sadece takip ediyorlar. Bazıları yaptığım paylaşımlara ise aktif olarak katılıyorlar. Blogun okunma oranları bazen beni de şaşırtıyor. İnanılmaz okunan günler de oluyor (5000 kişiyi bulan), az okunan günler de (60-70 kişi). 
Ancak ne olursa olsun, dünyanın her yerinden takip ediliyor. İnsanlarla bu yolla etkileşime geçmeyi, onlarla bir şeyler paylaşmayı seviyorum. 


BEŞİKTAŞLI DEĞİLİM, RUHEN EMEK VERMEDİM 


Sizi Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında gördük. Orada olmak size neler kattı? 


Beşiktaş'ı her zaman saygı ve sevgiyle takip ediyorum. Oğlum fanatik, doğuştan iyi bir Beşiktaşlıdır. Aramızdaki kozmik bağı kuvvetlendirmek için takımdaş olma çabalarım hayal olarak kalıyor, Beşiktaş'a kabul etmiyor beni... Beşiktaşlı olmak için bu duyguyu derinlemesine hissetmem gerektiğini söylüyor. 
“Dışarıdan Beşiktaşlı olunmaz, ya olursun ya olmazsın, Araf'ta kalamazsın diyor.” 
Onu anlıyorum. Fakat şansımı hep zorluyorum. Şampiyonluk kutlamalarının olduğu gün İstanbul'daydım. Oğlum Onuralp'e işin romantik fotoğrafını göstermek için şampiyonluk kutlamalarına gittim. 
Oradaki ruhu, kutlama esnasında gördüğüm enerjiyi tarif edemem. 
Beşiktaş taraftarlarına ve Onuralp'e karşı olan tatlı kıskançlığım daha da arttı. 
Beşiktaş'a ait olmak isterdim. Beşiktaşlı olmak için bir altyapı gerekiyor, ruhen 


bir emek istiyor. Ben o emeği göremedim kendimde. O yüzden kendimi de Beşiktaş'a henüz uygun göremiyorum. Ancak muazzam büyük bir sevgi duyuyorum. 
Tişörtündeki yazı gibi “Efendi”. Ben hiç hayatımda gri olmadım. Ya siyah ya da beyazdım, Beşiktaş gibi. Ciddi bir aşk BeşiktAŞK... 


Konu, Beşiktaş vesilesiyle oğlunuza geldi. 
Bu kadar yoğun bir tempoda annelik yapmayı nasıl başardınız? İlişkinizi anlatır mısınız? 


Enerji zehirlenmesi tavan yapmış bir ölümlünün “onu getir, bunu çıkar, aşağıya in, yukarı çıkarken bunları unutma, terledin bak soğuk içme, neden ayağında terliğin yok, sen öksürüyor musun yoksa, kazağın biraz kalın mı ne, bana aşağıdan bir bardak su getirir misin, şık oldun mu, öpüştünüz mü bir de, ama neden dikkat etmiyorsun, telefonum çalıyor bak bakalım kimmiş, karnın acıktığında bana söyle, projen ne durumda, yardım istersen 7/24 biliyorsun, of'ya ben mi yapacağım senin projeni, her koyun kendi bacağından asılır oğlum, biz de geçtik bu hızardan, mobilya hammaddesi gibi davranma ..." ve daha nice cümleleri ardı ardına toplam 1.5 dakikada söyleyebilmesine rağmen yine de gelip ona sevgiyle sarılıp, sarılamasa dahi telefondan “anneş” diye tüm sevecen nezaketiyle haykıran yakışıklı canlı türüne oğul denir... Hele de telefon açıp, o genç mimar, “sen benim gün-ışığımsın, gözlerimin yeşil elmasısın” derse ben onu ısırır ısırır, çiğ çiğ yerim... 

Yaklaşık son on beş yıl kesintisiz entelektüel meslektaşım oğluma ısrarlı bir ruh haliyle, akla gelen hemen her konuda nasihat etmekle geçti. Doğduğundan yana ilk beş yıl ise bu işi sevimli bir yüz ifadesi takınarak yapıyordum, hoşuna bile gidiyordu garibimin! Detaylar ve disiplin konusunda biraz titiz bir anneyim, bir 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konuyu en az 4-5 farklı açıdan ele alıp çocuğu kusturuncaya kadar beyin yıkama noktasına taşımayı seviyorum. ihtiraslı dikemez asla dedirtmem kendime... Bu çocuk nasıl bu kadar dengeli ve mutlu bir birey oldu hala hayretler içindeyim laf aramızda. 


Bir kadının yaptığı yemekleri şüphesiz, gram eleştirmeden, severek, iştahla yediğinden emin olduğu, dünyada onu gerçek anlamda seven o tek kişiye yemek yapmak kadar keyif verici ne olabilir? İşte ben böyle ondan zevk alıyorum. Bağımız çok zevkli ve arkadaşlık boyutunda yani boyutsuz... Adımı Bayan Hitler olarak ansa da, Annealp, Onuralp için ruhunun tüm yaratıcılığını mutfağına saçmaktan hep mutlu oldu. 


Son olarak sizin kahve ve baharatlara karşı büyük bir sevginiz var. Ayrıca bir kahve dükkânı açmayı planladığınızı da söylemiştiniz. Ne ifade ediyor sizin için kahve ve baharat? 


Çayı da çok seviyorum ama kahve daha çok beni anlatıyor. Kahvenin geçirdiği evrim benim geçirdiğim sürece benziyor. 
Verilen emek ve karşılığında alınan haz çok fazla. Kahve günün ödüllendirmesi gibi. Biraz narsizm var bu işin içerisinde. 
Ben de özel hissediyorum kendimi, kahveyle ödüllendiriyorum kendimi. 
Vazgeçilmez müzik tutkuma yarenlik yapan tek dost kahvedir. 


Bunun yanında tek bir kelime beni tanımlayabilir mi deseler tereddütsüz “baharat” derim... Konulduğu yere, miktarına ve kıvamına göre, beğeniye, rengine, kokusuna ve kattığı değere göre değişen bir karma karakterim var. Dozajı ayarlayabilen ise 7.6 milyar kişiden çok 


az sayıda insan... Herkes bir tutam tanıdım derken lezzet dengesini kaçırabiliyor. Nadir tanıyan dostlarımdan Yeni Delhi'de yaşayan Hintli arkadaşımın, Hindistan'ın ünlü şeflerinden Vikas Khanna'nın yazdığı bir notunu aynen aktarmak istiyorum. 


“Kadim kardeşim, bu Delhi denen çılgın şehrin, kalabalık, sıcak ve tozlu herhangi bir gününe mutfakta başlamadan önce, benim için günün en beklenen saati, o : senin çok sevdiğin yeşil kahvenin ya GEN > eşliğinde, senin ülken, insanların ve Baba, " 

Atatürk için yazdığın tüm yazılarını , i okumak ve gözlerimi kapaup seni g 


düşünmek. Biliyorum çeviri yaparken anlamda kayıplar çok oluyor ama ben yine de senin duygularındaki, topraklarının ateşini hissedebiliyorum. Bu ateşi gözlerinde de defalarca gördüm. 
Delhi'nin en güzel bulvarına verilen tabelayı (Atatürk Bulvarı) gördüğünde gözlerinden yaşlar boşalmış sevinç çığlıkları atmıştın. Ve o tabelanın altındaki ibareyi (Türkiye Cumhuriyetinin Babası) gördüğündeki halini asla unutmayacağım. 
Anladım ki Baba Atatürk sizler için benim anladığım babadan da öte. 


Kız kardeşim, Hint mutfağı için “Garam Masala” (kimyon, kişniş, tane karabiber, kakule, karanfil ve tarçın karışımı) ne ise, sen de benim mutfağımın Nepal de yetişen saf kırmızı safranısın. Şuan düşünüyorum, Tanrı, Türk kardeşlerimin kalbinde Baba Atatürk'ü, benim kalbimde de senin sevgini korusun. 

Kardeşin Vikas” 
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Bir Maranşoz Hatası 


YAZAR: CEM FANTE 


Fransız İhtilali'nin liderlerinden Georges Jacgues Danton, yargılandığı ihtilal mahkemesinde savcının -marangozun geniş tuttuğu hakime ait bölümün yanına yerleşip- kendisine hararetli suçlamalar getirmesi ve davanın adaletsiz seyri üzerine -hukuktaki savunma makamı ile savcı arasında “silahların eşitliği” ilkesine de sığınarak- savcıya “Sizin benden yukarıda oturmanız bir marangozluk hatasıdır.” 
demişti. Bu söz sonraları sık sık “haketmeyenlerin işgal ettikleri makamlardan kendilerinden değerli insanlara hesap 


sormaları” için kullanılır oldu. 

Bugün Ali Ece'nin Hürriyet'teki köşesine son verildiğini duydum. Benim aklıma hemen, bu kararı alanın kararı bildiren telefonu da açma cesareti gösterip gösteremediği geldi. Sonra kendisinin tweet'ini görünce ihaleyi İnsan Kaynakları'na bıraktıklarını anladım. 
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İyi bir örnek değil aslında ama Fatih Terim'in Galatasaray'dan bir “gönderilemeyişi” vardı. Daha doğrusu gönderilmesine gönderildi ama o, son maçında tribünlerin alkışları arasında stadı turlarken onu gönderenler Şeref Tribünü'nde ellerinden gelse koltuklarının altına saklanacaklardı. Hayatın saçmalığının dayattığı bazı ast-üst ilişkileri vardır. Bir de insanların kendi başarılarına, değerlerine ve kalitelerine bağlı bir özgül ağırlıkları, Ben terazinin kefelerinin karşı karşıya gelebilmesi açısından o telefon konuşmasının gerçekleşmiş olmasını çok isterdim. 


Ülke futbol medyasında bir mücadele var. Eski düzenin çarklarını işleten her devrin adamları, yeni düzenin torpilli tosunlarıyla birlikte vasatlığı, “böyle gelmiş böyle gider” tarzı içe kapalı yerelliği sürdürmek için direniyor. Ali Ece'ye “amiral gemisinde” yer olmamasını biraz da böyle okumak lazım. 


Ali Ece kovulamaz mı? Kovulur. Fakat o spor servisindeki -Uğur Meleke hariç- geri kalan hiç kimse Ali Ece kovulurken kendilerinin nasıl orada kaldığını anlatamaz. 


Amigo muhabirler ve ahbap-çavuş düzeninin sırnaşık emir erleri koridorlarda fink atarken insan biraz utanır. 


Gazetelerimizin köşelerinden İslam Çupiler, Vedat Okyarlar geçmemiş gibi “bizim millet bundan hoşlanıyor” yalanının arkasına sığınıp vasatlığa kol-kanat geriyorlar. Bu vasatlığın arasında değerli taş gibi parlayan Ali Ece, Uğur Meleke gibi yazarlar -altını dolduramasalar da- onlara itibar kazandırıyor. Ali Ece'ye insan kaynaklarından gelen telefonda sebep olarak “tasarruf” denmiş. İnsan tasarrufa itibarından başlamaz. 


Ali Ece kovulamaz mı? Kovulur. Fakat tasarruf tedbiri adı 


altında Ali Ece'yi kovma kararı verenlerin oturduğu yüksek makamlar bir marangozluk hatasıdır. 
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ESKİMEYEN 
HIKAYELER 


YAZAR: CANER DEMİRCAN 


“Senin gülünün diğerlerinden daha önemli olmasını sağlayan şey, ona ayırdığın vakittir” (Antoine de Saint-Exupöry— Küçük Prens) 


Taraf olmak, taraftar olmak; zamanla daha 


fazla sürgün salan bir sarmaşık misali, gitgide tamamen bağlanmayı göze almak bir bakıma. Duygusal bir olguyu matematiğe, ya da mantığa dökmeye çalışmak gereksiz. 
Önce benimsiyor sonra öyle olmasını istiyoruz hepsi bu. 

Sevdiğiniz bir arkadaşınız, desteklediğiniz bir grup, hayranı olduğunuz bir sporcu, tuttuğunuz takım... uzun süre kendinize yakın bulup gerektiğinde fedakarlıklar yapmanıza sebep olmuştur. 


Bir arada işler yolunda giderken iyi güzel de “... beni kuru bir ağacın dünya tam olarak o kadar toz pembe değil. 
Herkes kendi çıkarı doğrultusunda bir karar 


gövdesine hapsetseler de 


verdiğinde kimileri için yollar ayrılmak başımın üstündeki gök zorunda kalıyor. Veda etmek gerekiyor. parçasına bakmaktan başka 


Ortada bir bütünlük varken bir parçanın yapacak işim olmasa da yavaş diğerinden kopması da en azından bir tarafı 


kanatıyor. Gitmek mi zor, kalmak mı, ya da yavaş ona da alışacaktım. 
en çok kim üzüldü... İleride teknoloji gelişir Kuşların geçişlerini, 

de duygular, düşünceler bir şekilde tarulabilir - bulutların birbirlerine 

mi bilmiyorum ama; “onlarca güzel hatıraya rastlayışlarını 


katkı sağlayan kişi artık olmayacak Ee “ düşüncesinin yükü” en fazla en koyu bekley eceklim... 


taraftarlara dokunuyor. (Albert Camus— Yabancı) Tamam yetişkinler için daha kolay, maddi 

sebepleri neden sonuç ilişkilerine bağlayıp 

anlamlandırmak, bu dünyaya alışmak. Belki 

bizim için zamanla sıradanlaşacak ama birkaç 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Beşiktaşlı yaptığım altı yaşındaki yeğenimin 


Cenk Tosun neden gitti sorusuna yanıt vermek şu an bu yazıyı yazmaktan daha zor. 
Ben basitleştirerek bir şeyler söylesem de Cenk transferini geçtim, o hala top oynarken “Sosa” diye bağırmaya devam edecek biliyorum. 

“Abartmaya gerek yok, çok gelen giden oldu” diyen iç sese başka bir iç ses karşılık veriyor, “tamam ama bu çocuğu biz yetiştirdik, biz büyüttük artık sanki taraftar gibi olmuştu, bu ötekilere benzemez”, -Belki yemeklerini biz hazırlamadık, antrenman programlarını biz 


düzenlemedik, maç taktiklerini biz vermedik, 


hatta belki bir çoğumuz dünya gözüyle görmedik -ama olsun, destekledik ya, bu sahiplenme duygusunu artırmaya yeter. 


Sayı 2|60 


Bir zaman geçecek başka isimler mutlu olmamıza sebep olacak, sonra onların da vakti gelecek bu defa onlar için hüzünleneceğiz ve bu hep böyle devam edecek. 

Çünkü taraf olmak, taraftar olmak bunları da göze almak demek. 


Yazar: Skenderbey 
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Hakemlik müessesi Türk futbolunun en yozlaşmış 


kurumlardan biri konumunda. Hiçbirimiz onlara güvenmiyoruz. Verdikleri doğru kararların yanlış, yanlış kararların ise “yanlı” olduğu konusunda hemfikiriz. Hatta sanırım bütün ülke taraftarları olarak buluştuğumuz tek ortak konsensüs “x hakemin şerefsiz olduğu”. O hakemden kimsenin şüphesi yok. 
Bana göre Fenerbahçeli, Fenerbahçeliye göre Galatasaraylı... Detaylara takılmayın. Temel olarak o bizi bitirmeye ant içmiş bir tetikçi. 

Dün Liverpool-Tottenham maçında dakika 85'e geldiğinde hakem bir penaltı verdi. Sonra yardımcı hakem, hakemi yanına çağırıp penaltıdaki adamın (Harry Kane) ofsayt pozisyonunda olduğunu, ancak top ona gelirken savunma oyuncusunun müdahalesi olup olmadığını görmediğini söyledi (sanırım). Epey konuştular. Üzerlerine çullanan oyuncular yoktu. Ya da kafalarına çakmak-su şişesi yağdıran taraftarlar... 
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Sonra hakem Jonathan Moss topun en son savunma oyuncusuna temas ettiğini, bu yüzden Kane'in ofsayt pozisyonunda olmadığını, yani penaltı kararının geçerli olduğunu söyledi. Gerçekten de tekrarları izleyince savunmacının bilinçli bir dokunuş yaptığı gördük. Neticede bizim ülkede olsa çoktan görev bıraktırılacak olan götlü göbekli hakem abimiz yardımcısıyla birlikte doğru bir karar verdi. Gole çevrilemeyen penaltı sonrasında bu sefer Liverpool golü buldu ve öne geçti. Ancak ondan 2 dakika sonra, yani dakika 9043'de bir anda bir 


* düdük daha duyduk. Herkes ne oldu 


diye bakınırken yardımcı hakemin ev sahibi Liverpool aleyhine bir penaltı kararı daha verdiğini gördük. Yardımcı hakemlerin penaltı kararı vermesi çok zordur. Hatta Türkiye'deki birçok hakem maç öncesinde yardımcısına “penaltılara karışma” der. Ama bu yardımcı dimdik durarak ev sahibi takımı aleyhine ikici kez penaltı verdi. Üzerine gelen oyunculara karşı elini kaldırarak koruma kalkanı oluşturdu (Yani sanırım öyleydi, çünkü oyuncuların hakeme belli bir mesafeden daha fazla yaklaşamamalarının sebebi başka bir şey 


olamaz). Sonra gol penaltıya çevrildi ve 


, maç berabere bitti. Benim aklımda ise 


hakemlerin cesur bir şekilde “doğruyu bulma çabaları” yer etti. Daha doğrusu bu çabaya beni ve herkesi inandırmaları... 

Aslında Türkiye'de de bazen benzer pozisyonlar olabiliyor. Hatta burada daha yüksek baskıya karşın doğru kararlar çıkabiliyor. 
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Ama kimse hakemlerin “doğruyu bulma çabası”na inanmıyor. Çünkü herkes bilir ki hakemin verdiği her kararın arkasında “başka bir niyet vardır”. 

Aslında bu yazıyı hakemlere yüklenmek ya da onları savunmak amacıyla yazmıyorum. Çünkü hakemlerin dejenerasyonu futbolun diğer aktörlerinden fazla değil. Biz taraftarlar ne kadar temizsek onlar da o kadar temizler. Ya da kulüpler, federasyon, basın... Benim dikkat çekmek istediğim Türk hakemlerine bakışın, hakemliğin kendisinden daha sorunlu hale gelmiş olması, Yani bu saatten sonra ne kadar 


temiz maç yönetirlerse yönetsinler 


onlara güvenmemiz mümkün görünmüyor. Kaldı ki hatasız oynamaları mümkün de değil, Bir hakem maç içerisinde yüzlerce karar verir. 
Bunlardan yaklaşık 50-60 tanesi için düdük çalınır. Hakemin çaldığı her düdüğün, verdiği her kararın doğru olmasına imkan yok. Bazen pozisyonu görmeyecek açıda olabilir, bazen pozisyonu yanlış yorumlayabilir. Hakem eğitim seminerlerinde bazı pozisyon videoları izletilir ve hakemlerden ellerindeki kağıda bu pozisyonun direkvendirekt serbest vuruş olup olmadığını, öyle ise sarı/kırmızı kart gerektirip gerektirmediğini yazmaları istenir. Seminerin bitiminde sonuçlar açıklanır. Kağıdı doğru olan birkaç kişi çıkar veya çıkmaz. Hatta hatırlıyorum, bir gün yılın hakemi filan seçilen bir hakemle yan yana oturmuştum. Aynı pozisyonu ağır çekimlerde defalarca 


izlememize rağmen bir türlü sonuca ikna 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olmamış, “bu nasıl kırmızı kart ya” gibi bir çıkış yapmıştı. Yani yorumlaması ekran başında bile çok zor olan pozisyonları sahada doğru yorumlayıp karar vermek kolay bir iş değil. Her hafta birkaç maça çıkan hakemlerin her maçta aynı konsantrasyonda kalması ise akıl dışı. 


Peki ne yapmalı? 


I- İlk önce hakemlerin saha içerisinde verdiği her olumlu ya da olumsuz kararın bir sonucu olacağına inandırılmaları gerekir. Bunun için de 


hakemlerin bağımsız olarak 


değerlendirilmeleri gerek. Günümüzde 


# Süper Lig gözlemcilerinin MHK 


nezdinde hiçbir etkisi olduğuna inanmıyorum. Bunun için ya gözlemcilerin raporları UEFA tarafından denetlenmeli, ya da bizatihi UEFA tarafından gözlemci atanmalı. Yine MHK içerisine UEFA'nın üyeleri yerleştirilmeli. Hatta belki lige senelik sözleşmelerle yabancı hakemler alınmalı. 
Çünkü belli ki bu kurul, gözlemci ve hakemlerle biz bu işi çeviremiyoruz. Bu bileşenler kulüplerin ya da iktidarın güdümünden bir türlü kurtulamıyor. Dış denetime muhtaç durumdayız. Bu sayede hakem belki sahadaki büyük takım aleyhine karar vermesi gerektiğinde (eğer kararı doğruysa) kariyerinin bitmeyeceğini bilir ve maçı kafasında kırk tilki ile değil berrak bir zihinle yönetebilir. 
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2- Süper Lig'de görev yapan hakem sayısı çok kısıtlı. Bazı hakemlerin tepki çekmesine rağmen hala dinlendirilmemesinin sebeplerinden biri de bu. Öncelikle eski/yıpranmış hakemler temizlenerek yerlerine daha genç hakemler çıkarılmalı. Bunlar yeni katılacak yabancı hakemlerle harmanlanarak kalabalık kadro kurulmalı. 


3- Sahada ve saha dışında hakemlerle uğraşanlara ciddi yaptırımlar getirilmeli. 
Buna futbolcu da dahil olmalı, yönetici de, gazeteci de. Kararın kendisini yorumlamaktan bahsetmiyorum. Aleni hakaretler, imalar ya da örtülü tehditler süratli bir şekilde cezalandırılmalı, 


4- Hakemlerin imajının düzeltilmesine yönelik PR çalışmaları yapılmalı. 
Örneğin, hakemlerin saha içerisindeki kapalı sistem konuşma kayıtlarından kesitler kamuoyu ile paylaşılabilir. Belki 


böylece insanların kararların ne şekilde 


verildiğine yönelik farkındalıkları artabilir. Yine hakemin bir maça nasıl hazırlandığına yönelik programlar yapılabilir. Bu programlarda maçta verdiği bazı kritik kararlar için nasıl 


yorumlar yaptığı anlatılabilir. 


Bu önerilerin hepsi tartışma 


a açık 


elbette. Tartışmaya açık olmayan tek şey ise Türkiye'de hakemliğin bitmiş olmasıdır. Futbolun diğer bileşenlerinden ayrı tutulamasa da hakemliğe can suyu verilmesi ülke fitbolu açısından çok önemli. Ligin marka değerinin artırılması için proje 


üretmeye bir an önce başlamamız lazım. 
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Ioteme 
Inanma 
Totemsiz 
Kalma 


YAZAR: FULYA GÜRAY 


Uzun bir aranın ardından yeniden merhaba, Geri dönmek için bugünü özellikle seçmedim ama madem dün gece Tosun Paşa'yı uğurladık, bu olay yaşanmamış gibi davranamam.. 
Başından beri süreci normalleştiren ben, gitmesinden yana olduğum Cenk Tosun'u Everton formasıyla görünce ekrana bakakaldım ve sadece “Gerçekten gitti” diyebildim. Hele bir de Mirkelam'dan Unutulmaz şarkısını duyunca... Her gidiş böyle olsa keşke; hüzünlendirse ama aynı zamanda gururlandırsa. Yolu açık, şansı bol olsun. 
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Beşiktaş-Benfica maçını Fransa'da yurt odamda izlemiştim. Hepimiz için unutulmaz olan o gollerin hiçbirini canlı izleyemedim, ama pişman değilim. Cenk'in golü esnasında anahtarımı çantama koymak için ayaktaydım. Tahmin edersiniz ki bir daha da oturamadım. Bu unutulmaz geri dönüşte benim de emeğim vardı: Yarım saat boyunca aynı noktada ayHepimizin bambaşka hayatları, büyük küçük birçok problemi, sevinç ve heyecanları var. Maç başladığı an her şeyi geri plana atıp Beşiktaş için yaşamaya başlıyoruz. Mücadeleye ortak oluyor, bir taraftar olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. 

Bazı maçlardan sonra hem psikolojik hem de fiziksel olarak yorgun düştüğünüz oluyor mu? 


Başka bir şey düşünür, başka bir işle uğraşırsam takıma uğursuzluk getireceğime, işlerin yolunda 


gitmeyeceğine inanırım. 
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Bunun içindir ki Vodafone Park'a gelip maç izlemek yerine fotoğraf çekip canlı yayın yaptığınızda Beşiktaş'ı benim kadar sevmediğinizi ve önemsemediğinizi düşünüyorum, ona göre. Çoğunuzun, tıpkı benim Benfica maçında uydurduğum gibi anlık totemleri dışında maç günü veya maç esnasında uyguladığı rutin totemleri ve takıntıları olduğunu tahmin edebiliyorum. Sahi takımın inişli çıkışlı performansı, kaybedilen onlarca puandan sonra hala işe yarıyor mu totemleriniz? 

26 Şubat 2015 Perşembe günü sabahtan 
akşama kadar Coldplay'den Viva La 
Vida dinlediğim için Liverpool'u elediğimize kalpten inanan biriyim ben, totemlerle aram iyidir. Takımla bir olma, özellikle de başarıya ortak 


afı totem. 


olma hissinin en eğlenceli ta 
O gün o şarkıyı kaç kere dinlediğimi hatırlamıyorum ama artık her 


duyduğumda aklımda sadece Lovren'in 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penaltıyı kaçırdığı an geliyor. 

Statta yer değiştirmek, uğurlu formayı giymek, maç hakkında konuşmamak, önemli maçları tek başına izlemek, penaltı vuruşlarına bakmamak, fazla baskı yemeye başladığımız zaman sigara yakmak vs. hepimizin aşina olduğu totemler. Sadece biz taraftarların değil futbolcuların hatta teknik adamların bile ilginç takıntıları ve totemleri var. Soyunma odasından çıkış sırası, takım otobüsünde uğurlu koltuk, her maç öncesi dinlenen şarkı, sahaya adım atarken yapılan hareketler... Belki Ouaresma'nın maçtan çıkarken gösterdiği tepki bile bir totemdir, hemen kötü düşünmemek lazım. 

Bu noktaya kadar her şey kabul edilebilir duruyor ama Afrika'da bu işin bambaşka bir boyutu var: Juju, Afrika büyüsü. Günlük hayatta yaygın olan Juju, kısaca batıl inançlarla kutsanmış belirli bir cismi, korunma aracı olarak 


kullanmak olarak özetlenebilir. 
Afrika'da büyücüler, tılsımlar, cadı doktorlar, şifalı bitkiler vs. gelenekler arasında yer alıyor. Birçok hayvan ve insan (evet insan) büyüler için feda ediliyor. Afrikalı futbolcular da performanslarını arttırmak, maç kazanmak ve rakiplerine uğursuzluk getirmesi için büyülere sıklıkla başvuruyor. 2002 yılında Mali ile Kamerun arasında oynanan maç öncesi Kamerunlu teknik ekibin, antrenör de dahil, sahaya büyü yerleştirdiği görülmüş. 2008 yılı Dünya Kupası'nda, Gana ile Gine arasında oynanan maçta da Ganalı taraftarlar arasında büyü tasları ve Juju eşyaları dikkat çekmiş. 
Karşıma çıkan en enteresan ve korkunç hikaye ise 1998 yılında, Kongo'da gerçekleşmiş. Bir maç sırasında çakan şimşek konuk ekipteki herkesi öldürürken, ev sahibi ekibin tek bir oyuncusu bile yaralanmamış! 


(Afrika'nın birçok yerinde büyücüler 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doğal afetlerden de sorumlu tutuluyor) 


Peki bu Juju gerçekten de işe yarıyor 


mu? Elbette hayır. Eski Nijeryalı 


futbolcu, Emeka Ezeugo: “Madem Juju 


işe Y. r, neden Dünya Kupası'nı 


kazanamadık?” açıklamasını yapmıştı. 
Birçok takım arkadaşının Juju için büyük paralar yatırdığından bahseden Ezeugo, bu işe bulaşan oyuncuların hızlı bir şekilde, milli takımındaki yerlerini ve güçlerini kaybettiklerini vurgulamıştı. Ancak aksini düşünenlerin sayısı oldukça fazla 

Eski Nijerya Futbol Federasyonu idari direktörü Kashimawo Laloko Juju'nun oyunun gidişatını değiştirdiğine inandığını söylemiş, Afrikalıların geleneklerinin olduğunu hatırlatmıştı. 
Afrika'da birçok ev sahibi takımın, rakip takım otobüslerine, geceyi geçirecekleri otel odalarına büyü yerleştirdiği ve hatta eskiden uluslararası kupalarda Fildişi Sahili, Kamerun gibi birçok ülkenin özel 


büyücüleri görevlendirdikleri ortaya çıktı. Özellikle alt liglerde daha yoğun şekilde kullanılan Juju, oyuncuların teknik ve zihinsel açıdan gelişimleri 


önündeki en büyük engellerden biri. 


Geçtiğimiz yıl U20 Afrika Kupası karşılaşmasında Senegalli futbolcunun Zambiya kalesine yabancı bir madde 


bıraktığı kameralara yansımıştı. Bu 


hareketi sonrası sadece sarı kart gören 


oyuncunun yerleştirdiği büyü olduğu 


iddia edilen madde işe yaramamış ve Senegal Zambiya karşısında mağlup 


olmuştu. Maç sonrası açıklama yapan 


al'in teknik direktörü Joseph 


Koto: “Kesinlikle onu görmedim. 
Zaten böyle şeylere inanmam. 
Kazansaydık bu sebeple kazandığımız söylenecekti ama buna rağmen kazanan Zambiya oldu.” açıklamasını yapmıştı 

Bu işlerin anlamsız olduğunun en 


büyük kanıtı sanırım Afrika'daki büyük 


STANDART DERGİ 


potansiyele rağmen gelişemeyen futbol ve ka 


ile beraber en azından üst liglerde bu 


bolan yetenekler... Küreselleşme 


inancın etki alanı azalsa da günlük yaşamlarında bile bu kadar önem verdikleri Juju'dan vazgeçmeleri hiç de kolay görünmüyor. Teknik çalışmayla neredeyse bir tutulan ve bir futbolcunun başarısındaki en büyük etkenlerden biri olarak görülen Afrika büyüsü, bir süre sonra oyuncuların yeteneklerinin de körelmesine sebep oluyor. Afrika büyüsünün yanında bizim totemlerimiz oldukça naif ve 


zararsız kalıyor 


Bizimkiler her şeyi unuttuğumuz ve yalnızca Beşiktaş'a odaklandığımız o 
90 dakikanın keyifli mücadele: 


çorbada tuzumuzun olduğunun 


kanıtı. 


Takıntılardan ve hala işe yarayan totemlerden vazgeçemeyiz ama diğer yandan tüm başarıyı körü körüne bu totemlere de bağlayamayız. İşte bu nedenle totem de tıpkı fal gibi: Toteme 


inanma, totemsiz kalma. 


SOĞTH EAST 


DIVISION 


NBA 
Güneydoğu 
Grubu 


Yazar: Sir Çakmak 
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Washington Wizards (33-24) 


Bulunduğu grupta liderlik koltuğuna oturan Wizards, yine Doğu Konferansı'nın iddialı ve güçlü takımlarından biri konumunda ama bir türlü kendi kapasitelerini tam anlamıyla sahaya ve sonuçlara yansıtamadıklarını düşünüyorum. Bence, bunun en büyük nedeni koç Scottie Brooks. Evet 38-24 kesinlikle kötü bir derece değil; evet, Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alıyorlar ama emin olun bu takım bundan daha fazlasını oynar. Brooks, OKC'de de çok fazla isolation (birebir)hücumu oynattığı için eleştiriliyordu. Wizards'ta da benzer bir eleştiri getirilebilir koç için. Özellikle Wall sağlıklı iken, koç sürekli onun üzerinden oynamayı tercih ediyor ve Wall da gereğinden fazla kontrol altında tutmaya çalışıyor oyunu. 


Halbuki oyuncuların bireysel gelişimlerine ve rollerine baktığımız zaman bu takımın çok kolay yönetilebilir bir takım olduğunu ve çıtasının çok yüksekte olduğunu söyleyebiliriz. Takımda kimin ne yapacağı o kadar belli ki, bu takımı yönetmek bir NBA koçu için çok kolay. Tek tek oyunculara baktığımızda birçoğunun ciddi manada geliştiğini ve geçen sezon en büyük eksiklikleri olarak görünen benchin 
de güçlendiğini söyleyebiliriz ama takım hala Doğu'da 3 
büyüğün arkasında kalmaktan kurtulamıyor. Bu takım gerçekten bundan daha iyisini oynar, oynar ama seninle olmaz artık Scott hocam. Bazı takımlarda -hatta birçoğunda- o takıma koçun elinin değip değmediğini anlayabilirsiniz. 
Washington'da da bu konuyla alakalı bir tespit yapabilirsiniz. & Bu takıma koçun eli değmiyor, bu çok net gözüküyor. 
Başkent temsilcisi, kaliteli bir koçun elinde daha tehditkar ve tehlikeli bir takıma dönüşebilir. 

Wizards'ın oynadığı oyunu ikiye ayırmak gerek: Wall'lı Wizards ve Walls'sız Wizards. 

Wall, en son maçını 25 Ocak'ta oynadı. O tarihe kadar maç başına ortalama 281.7 pas yapan Wizards takımı, Wall'sız oynadığı son 9 maçta 322.3 pas ortalaması ve 7-2'lik bir derece yakaladı. Hatta bu süreçte yine asist ortalamaları da acayip bir şekilde arttı. 25 Ocak tarihine kadar maç başına 23.2 asist yapan takım, o tarihten bu yana maç başına 31.7 
asist ortalaması tutturdu. Takımın oynama tarzının ciddi manada değiştiğini ve bu değişikliğin şimdilik işe yaradığını söyleyebiliriz. Wall, diz sakatlığından ötürü bir süre daha 


oynayamayacak. Bakalım bu süre zarfında Washington bu istatistikleri ve dereceyi devam ettirebilecek mi? 

Ayrıca takımdaki bazı oyuncular da, sanırım, Wall'ın bu oyunu kontrol etme sevdasından sıkılmış ve bıkmışa benziyor. Nitekim, Marcin Gortat bir maçın ardından şu tweeti atmıştı. 


© Marcin Gortatam © 


Unbelievable win tonight ! Great "team" victory! 
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JJ Barea, bu sezonki Wizards maçından sonra kendisiyle dalga geçen Wall'a şu cevabı vermişti: “artık NBA'de sevmediğim biri var. Bu benim için bir ilk. Ondan artık nefret ediyorum. Gerçi takım arkadaşlarının da onu çok sevdiğini düşünmüyorum. Bu, onun için yeni bir durum değil”, 

JJ'in söylediklerinde haklılık payı olduğunu düşünüyorum. 
Bence oyuncuların saha dışında bir sorunu yok ama Wall'ın sürekli topu elinde istemesi ve “burada kararları ben veririm” tavırları takım arkadaşlarınca da pek hoş karşılanmıyor olsa gerek. Wall, kesinlikle bu takımın en değerli parçası, takımının süperstarı ama bu alfa tavırlardan vazgeçmeli artık. Her horoz kendi çöplüğünde öter ama bu çöplükte senden başka horozlar da var John'cım. Biraz onları da düşünmekte fayda var. 

Washington, geçen sezon Doğu finalini tek maçla kaçırmıştı. 
Bu sene işleri daha zor, çünkü Cavs tekrardan toparlanmaya başladı ve Boston ile Toronto geçen sezondan çok daha iyi durumdalar, Yine de Konferans finali yapamazlarsa net başarısız sayılırlar bu sezon. Bence Brooks'un da son şansı bu. Eğer beklenilen başarı gelmezse, yönetim faturayı kendisine kesebilir. 


Miami Heat (30-28) 

Gelelim ikinci takımımıza, yani Miami Heat'e. Koç Erik Spoelstra yönetiminde iyi basketbol oynuyor Miami ama eldeki malzemeyle bir yere kadar gidebiliyorlar tabii. 
Özellikle Dion Waiters sakatlanana kadarki dönemde inişliçıkışlı bir performans sergiledi Heat. Burada faturayı sadece Waiters'a kesmek çok doğru olmaz ama o sakatlandıktan sonra takım bir çıkış yakaladı ve bir ara Doğu dördüncülüğüne kadar da yükseldi. Waiters çok fazla bireysel hücum ediyor. Takımı hücumda organize edebilecek ya da liderlik yapabilecek bir oyuncu değil ama Miami'de Dragic ile birlikte hücumu organize etme görevi ona verildi, biraz da mecburiyetten oldu bu. Çünkü eldeki oyunculardan bu göreve en yatkın isim Dion Waiters, ama onun liderlik yaptığı takımın da ne durumda olduğunu hep birlikte gördük. 
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Özellikle Wayne Ellington'ın yay gerisinden yüksek yüzdeyle oynaması, Josh Richardson'ın ve Kelly Olynyk'ın de performansının yükselmesiyle birlikte üst üste galibiyetler alan Miami Heat, son maçlarda tekrardan düşüşe geçti. Bunda elbette All-Star arasının yaklaşıyor olmasının da bir etkisi var. Birçok takım gibi Miami de yıprandı bu yoğun fikstürde, Son 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildiler. Her ne kadar Dion Waiters hakkında sadece negatif şeyler yazsak da onun can yakan topları hiç düşünmeden kaldırıp atması ve isabet bulabilmesi takım için çok değerliydi. Waiters öyle bir adam ki, sana çıkar -geçen sezon yaptığı gibi- Warriors maçını alır ama aynı zamanda Phoenix'e kaybetmene sebep olur. Böyle garip bir adam işte. 

Ben koç Spoelstra'nın çok iyi bir koç olduğunu ve özellikle işin savunma sahasında çok çok iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Rakiplere göre farklı savunma stratejileri geliştirebiliyor koç. Takım da savunma yapmaya müsait, Bu konuda scout ekibinin de hakkını teslim etmek gerek. Arka sıralardan sürekli iyi parçalar bulup takıma katıyorlar ve bu oyuncuların birçoğu da savunmada takıma ciddi katkı veriyor, özellikle de Josh Richardson. Hem rakibin kısalarını savunma konusunda hem de hücumda oldukça etkili bir isim. Gelişmeye de devam ediyor, kendisini çok beğeniyorum. 

Miami hücumda çok kısıtlı bir takım. Wade zaman zaman bu soruna çözüm üretecektir ama dediğim gibi, zaman zaman, İstikrarlı bir performans beklememek lazım kendisinden. 

Takımın ana karar vericisi olan Goran Dragic, maçlara genelde çok iyi başlayan ama daha sonrasında etkinliği azalan bir oyuncu. Takımı belli bir yere kadar getirebilen ama bir yerden sonra “beyler şuna bir el atın" diyen bir isim. 
Ayrıca onun da beklentilerin altında kaldığını düşünüyorum bu sezon. Bu sezon ki inişli-çıkışlı performansında, sezon başında Slovenya milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giymesi de etkili. Yaşı geçmeye başlayan Sloven guard, yaz döneminde tam anlamıyla dinlenme fırsatı bulamadı ve bu yorgunluğun üstüne sezona girince beklentileri karşılayamadı. 
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MİNİ) 


Miami şu anda play-off sıralamasının son sırasında yer alıyor ve hemen arkasında Detroit geliyor. Konferans'taki diğer takımlara bakınca sekizincilik yarışının bu iki takım arasında geçeceğini söylemek mümkün. Kağıt üzerinde Detroit daha 


kaliteli isimlere sahip ama onlar da son dönemlerde çok 


Bu iki takımın kendi 


ciddi bir şekilde bocaladıla aralarındaki play-off yarışını izlemek keyifli olacak. 


Charlotte Hornets (24—-33) 


Bu sezon yine hayal kırıklığı yaratan bir takım oldu Charlotte. Sezon başında Batum'a ve Howard'a verdikleri kontratlar aslında felaketin habercisi gibiydi. Bu ikili kesinlikle kötü oyuncular değiller ama özellikle Howard tarzı adamlara bu paraları vermek gerçekten büyük fiyasko. 


Üstüne Batum da sezona sakat girip bir türlü 


toparlanamayınca ve beklenen katkıyı veremeyince, Charlotte için sezon erken bitmiş oldu. Yaptıkları hatayı anlayıp eldeki yüksek kontratlı oyunculardan kurtulmaya çalıştıklarını, hatta Kemba'yı bile feda etmeye hazır olduklarını biliyoruz ama kimse yanaşmadı tabii ki. Kemba kötü bir oyuncu olduğu için değil, yanında yüksek kontratlı bir oyuncuyu almak istemedikleri için yanaşmadı kimse, Dwight Howard, her maç dribbling üstü işler yapmaya çalışıyor. Buna izin veren bir koçun ve takımın başarılı olmasına imkan yok. 


Aslında bireysel olarak baktığımızda bu oyuncular kaliteli oyuncular ama bu parçalardan bir takım oluşturmak 


gerçekten ağır saçmalık. 


Abi hangi akla hizmet Howard'a ve Batum'a o kontratları verdiniz yahu? 
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Orlando Magic (18-39) 


Sezona fırtına gibi başlayan Orlando Magic, ilk 12 maçta 8 
galibiyet aldıktan sonra çıktığı 45 maçta sadece 10 (yazıyla on) galibiyet alabildi. Onlar adına her şey çok olumlu başlamıştı. Takım halinde çok yüksek yüzdeli şut atıyorlardı, neredeyse tüm takım yay gerisinden isabet buluyordu. 
Derken lige tam anlamıyla giriş yapamayan takımlar kendine gelince ve ritim bulmaya başlayınca Orlando'nun foyası ortaya çıktı ve anormal bir düşüş yaşadılar. Berbat bir savunmaya sahipler ve hücumdaki yüzdeleri de ciddi manada düştü. Orlando'nun oyununda 3 sayılık atışlar çok büyük önem arz ediyor. Bu şutların yüzdesi düşünce çok fena yere çakıldılar. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, çok kötü bir savunma takımı Orlando. Savunma verim! 


iğinde, ligin 27, sırasında yer alıyorlar. Takımda ne bir kısa savunmasından ne de bir boyalı alan savunmasından bahsedebiliriz. 

Ne diyelim, kapat şu ligi Muhittin abi. 


Atlanta Hawks (18—41) 


Grubun dibinde yer alan takım ise Atlanta Hawks. Bu yaz döneminde ciddi bir yaprak dökümü yaşadı Atlanta ve sezona hiçbir play-off iddiası olmadan başladı. Eldeki genç oyuncuların gelişimini izlemek ve yeniden bir takım inşa etmek istediler, Bu sezon bu kadar kötü bir dereceye sahip olmalarının sebebi, takımın lider ve karar vericilerinin bu yükün altında ezilmeleri ve çok kötü bir savunma takımı olmaları. 

Oynadıkları oyunu beğeniyorum. Hücumda top -tüm ligde maç başına en çok pas yapan ikinci takım konumundalar- ve oyuncuları sürekli hareket halindeler, sık sık potaya drive ediyorlar, pick-and-roll hücumlarını sıklıkla kullanıyorlar. 
Kısacası, bence -skordan bağımsız- doğru basketbol oynuyorlar ve ellerinde oyuncu profilleri de bu oyunları oynamaya müsait, Fakat gerek birçok oyuncunun savunmada az eforlu oynaması gerek takımın liderlerinin 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yeterli seviyede olmamaları Hawks'ın bu durumda olmasına sebep oldu. 


Schröder, Prince ve Bazemore çok iyi birer yan parça. Geçen sezon takımın play-off'a kalmasında büyük katkıları olan Dwight Howard, Paul Millsap ve Tim Hardaway Jr. -sezon ortasında da Kyle Korver, Cavs'e takaslandı- gibi isimler, kontratları bittiği için gitti ve yerlerine elle tutulur isimler alınmadı. Schröder merkezli bir takım kurmayı ve Prince ile Bazemore'u da Schröder'in yanına yardımcı oyuncular olarak eklemeyi düşündüler ama bu düşünceleri sahada sonuç vermedi. Bakalım, önümüzdeki sezon nasıl bir politika izleyecekler. Aynı zamanda bu sezon draft'ten seçtikleri John Collins'i de çok beğeniyorum. Onun da önümüzdeki sezonda gelişmesini ve takım içinde daha büyük bir rol almasını bekliyorum. 


Atlanta yönetiminin bu çekirdek kadroya güveneceğini düşünmüyorum. Schröder'in liderlik yaptığı, karar verici olarak oynadığı takımın play-off yapabileceğine ihtimal vermiyorum. O yüzden Hawks yönetiminin, bu yaz ya da önümüzdeki sezon içerisinde Alman oyuncuyu takasla göndermek isteyeceğini düşünüyorum. Kendisine kısaca “Tschüss!” demelerini bekliyorum. 
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Yüz Yıllık Yalnızlık 


YAZAR: CEM FANTE 


Beşiktaş ben kendimi bildim bileli medyada yalnız bir kulüptür. 
Medyanın miladı benim doğumuma göre ayarlanmadığına göre evveliyatı da vardır elbet. Tirajın renkli takımların başarısına bağlı olduğu günlerin anıları mesleğin duayenlerinin aklından hiç çıkmadı. Üstelik nesilden nesile mesleğe yeni girenlere aşılandı. 
Bunun bir kendi kendini gerçekleştiren kehanet olduğu da -üzerine düşününce kafaları böcüklenir diye korktuklarından 


olacak- kimsenin aklına gelmedi. 
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Taraftarımızın diğer iki rakibe göre az olduğu doğrudur. 
Beşiktaş'ın “kemik” taraftar kitlesinin yüzdesel fazlalığı dolayısıyla, bu eksikliği pek hissetmeyiz. Bizde dönemsel taraftar pek yoktur. Beşiktaşlı takım başarılıyken “işler bensiz de yolunda” hissine kapılır da, kötü giderken “zor zamanında yanında değilim” duygusuyla başedemez. 
“DNA'sına kurban olduğum” mıknatıs gibi vefayla yoğrulmuş insanları çeker kendine, Yalnız biraz cimriyizdir. Daha doğrusu cimriydik de toparlıyoruz yavaş yavaş. 

Bunda tabii taraftar tabanının ağırlığını teşkil eden sosyal yapının etkisi de var. 

Ben eskiden spor müdürlerinin “Fenerbahçe posteri veriyoruz gazete yok satıyor kardeşim, Galatasaray eh işte, Beşiktaş tirajı oynatmıyor” tarzı efelenmelerini, Beşiktaşlı'nın okumayacağı gazeteye para verecek kadar geri zekalı olmamasına bağlardım. Yaş ilerledikçe meselenin tam da bu olmadığını anladım. Büyük takım taraftarları içinde futbolun para harcanacak bir şey olduğuna en son ikna olanlar biz olduk. Takımıyla bağını kan, ter ve gözyaşı üzerinden kuranlar, endüstriyel futbolun çağrısını “ömrümüzü verdik ya” diyerek uzunca bir süre duymazdan geldiler. 

Yani gerçekten de sayıca azdık, gelir seviyemiz göreceli daha düşüktü ve futbola para harcayan taraftar oranımız da diğerlerinden gerideydi. Bu farklar öyle kapanmayacak ve artık kemikleşmiş değişmezler değildi. Nitekim günümüzde kapandı da. Fakat bunun bunca zaman sürmesinde belki de en çok medyadaki yalnızlığımızın kabahati vardı. 

NBA'in bir önceki yöneticisi David Stern bir keresinde, büyük ve zengin seyircisi olan takımların kayırıldığı dedikodularından sıkılmış olacak ki, “finalde kim oynasın istersiniz?” diye sorulduğunda “Los Angeles Lakers ile Los Angeles Lakers” deyip dalga geçmişti. Bu işi profesyonel yapan bütün ligler olabildiğince eşit güç dağılımının ve adalet duygusunun taraftarı çekmekte temel etken olduğunu bilir. Mesela bir sezon öncesinin en kötü takımı 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Bizde ise yazılı ve görsel basın yıllar boyunca günü kurtarmaktan başka bir şey düşünmedi. “Renkli takımlar arasında suni de olsa bir rekabet yaratılsın, şampiyonlukta son haftaya kadar ikisi yarışsın, mümkünse her yıl dönüşümlü biri kazansın” üzerine bir iş planı belirlendi. 
Bu takımlara gönül vermeyen insanlar seyrettikleri oyunun adil olmadığı hissine kapılırsa futboldan uzaklaşırlar, Anadolu takımlarına “direnç göstermemesi gereken figüranlar” muamelesi yapılırsa o statlar dolmaz, çocuklar iyi oynayanın değil para edenin kazanacağı bir oyunu sevmez ve bağlanmaz, “nasıl olsa bizi yarışta tutarlar” diye düşünen takımlar bir arpa boyu yol gidemez, yerel rekabet takımları Avrupa'ya hazır etmezse lokal kalırız, velhasıl Türk futbol pazarı büyümez o büyümedikçe de biz bugün çarkımızı döndürsek bile eninde sonunda iflas ederiz diye düşünen olmadı. 

Beşiktaş'ın şampiyonlukları çalındıkça ve basın hiçbir şey olmamış gibi vur patlasın çal oynasın çakma şampiyonlukları kutladıkça insanların “başlarım futbolunuza da, liginize de, gazetenize de” dediğini anlamadılar, Ligin yayıncısı da gazetecisi de “Beşiktaşlılar'dan renkliler kadar para kazanmıyoruz” demeyi bildiler de “acaba bu adamları lig diye sunulan kumpanyayı meşrulaştırdığımız için biz küstürmüş olabilir miyiz?” demek işlerine gelmedi. 

İki takım taraftarının mutlu olması için süren bir düzenin “pastanın büyük bir dilimine hitap ettiğini” ama pastayı küçük bıraktığını anlayamadılar. 

Düşen tirajlara, kapanan kanallara ve para etmeyen yayınlara rağmen böyle de devam edeceklerdi. Fakat kendiliğinden gelişen bambaşka bir durum dengeleri bozdu. 
Beşiktaş ağırlığını hissettirdi. 

Bu durum aslında kimi rastlantısal, kimi sosyolojik, kimi de planlı bir kaç farklı etmenin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Yani “biz başardık” diyeceğimiz kadar “Allah da yardım etti” diyeceğimiz bir süreç yaşadık. 


Sayı 280 


Öncelikle sosyal medya yavaş yavaş geleneksel medyanın yerini almaya başladı. Eskiden görmezden gelinenler, artık saklanamaz oldu. Üstelik bu yeni platform geleneksel medyada temsil edildiğini hissetmeyen Beşiktaşlılara, birbirleriyle etkileşime geçme ve “Beşiktaşlılığını yaşama” alanları açtı. Türkiye'nin eğitim seviyesi en yüksek taraftarı yeni döneme çabuk uyum sağladı. Sosyal medyanın “baskın sesi” Beşiktaş taraftarı oldu. 

Eğitimin bir alanda daha faydasını gördük. Gelir seviyemiz arttı, Beşiktaş taraftarı Passolig rakamlarında rakiplerini yakaladı, forma satışı gibi konularda ise geçti. Eskinin klişeleri yeni gerçeklikle yıkılmaya başladı. 

Son olarak ve en önemlisi söke söke aldığımız şampiyonluklar geldi. Sportif başarı, kulübün yeniden yapılanma süreciyle mükemmel bir noktada kesişip, zaten yakaladığımız momentumu taçlandırdı. 

Ben, spor medyasının bunları inceleyip, üzerine kafa yorup, sonuçlar ve dersler çıkaracağını düşünmüyorum. 
Eski tas, eski hamam devam edecekler. Her zaman olduğu gibi bize hiçbir şey verilmeyecek, mücadele ede ede biz alacağız. Sosyal medya hakimiyetini bir dijital yayıncılık hakimiyetine dönüştürmek bu işin ilk adımı. Bırakalım çok kısa zaman sonra değeri kalmayacak koltuklarına sıkı sıkıya yapışsınlar. Geleceğin mücadelesinin verileceği sahaya inmek zorunda kaldıklarında, biz burada olacağız. 
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Yazar: Cem Fante 
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Ailemden, en yakın arkadaşlarımdan 


Beşiktaşsız günler bana hiç iyi gelmiyor. 


uzak kalmış gibiyim. Yukarıdaki fotoğrafa iyice bir bakın. Ne kadar bildik, ne kadar içten, ne kadar sıcak geliyor. 

Oyuncularımız üzerine çok düşünüyoruz. Nasıl insanlar olduklarına, mutlu olup olmadıklarına, bizi ne kadar sevdiklerine kafa yoruyoruz. Sonunda iş öyle bir noktaya geliyor ki, yukarıdaki fotoğrafa bir sandalye çeksen, aralarındaki muhabbete katılabilirmişsin gibi hissediyorsun. Tabii ki bu, televizyondaki film kahramanına "dikkat, arkanda!” diye bağırmak gibi bir durum. "Fazla içselleştirmeden öleceğim" sendromu:) 

Taraftarlık böyle bir hal. "Neydi adı, bizde oynayan sarı bir çocuk vardı?" 
seviyesindeyseniz, alabileceğiniz tadın ancak kabuğunu kemiriyorsunuz. 
Sahiplendikçe, değer verdikçe ve sana benzeyenlerle birlikte keyfini köpürttükçe, bambaşka lezzetleriyle tanışıyorsun. 

Fakat takımınla bu tür bir ilişki sıkı sıkıya bağlanmanın her türüyle aynı riskleri beraberinde getiriyor. Üzüntüsü, hayatınızda tuttuğu yer kadar büyük oluyor. Tıpkı yokluğunun bıraktığı boşluk gibi. 

Önümüzdeki günlerde, bir bağımlılığın insan üzerinde ne kadar etkisi varsa, hepsini yaşayacağız. Sonunda kavuşacağını bildiğin bir özleme de olsa, muhtelif iç sıkıntıları yaşatacak. Hayatımıza kattığı bu kadar zenginlik varken, 


varsın biraz da böyle olsun... 
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